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TÖB-DER'in Demokratik Eğitim Kurultayı yapıldı: 


DEK: DEMOKRATİK EĞİTİM 
МЕ DEMEK? 


DEK'TE HERKES KENDİ BİLDİĞİNİ OKUDU. NE BİLİYORSA SÖYLEDİ. 
AMA DEMOKRATİK EĞİTİME İLİŞKİN SOMUT ÖNERİLERE ULAŞILA. 
MADI. VERİLİ TOPLUMSAL DÜZENDE DEMOKRATİK EĞİTİM NEDİR, 


EĞİTİMİN DEMOKRATİKLEŞTİRİLMESİ NEDİR, "BEKLENEN АМ" GELDİĞİNDE NASIL BİR EĞİTİM ÖNERİLİYOR; BUNLAR NE YAZIK Kİ ORTAYA ÇIKMADI. SORUNLAR, SOMUT YANITLARA KAVUŞTU- 


RULMADI. 


Türkiye eğitim emekçilerinin ilerici meslek örgütü TÖB-DER'in 4-11 günü Ankara'da düzenlenen Demokratik Eğitim Kurultayı (DEK) bu soruya yanıt getirmedi. Yedi gün boyunca sunulan bildiriler ve yapılan tartışmalar, demokratik eğitim nedir, ne olmalıdır soruları- na açıklık getirmedi. 
adını veren bu kavramdı, "demokratik eğitim" kavramıydı. Neden? 


OLUMLU GİRİŞİM, 
OLUMSUZ GELİŞİM 


Konusuna beklenen açıklık getirilmemiş olsa da, DEK olumlu bir girişim. 
Türkiye toplumunun gelişiminde eğitimin, demokratik toplumsal muhalefette öğretmenin belirli bir işlevi var. Top-Іштен! ilişkiler bütünü içinde öğretmen, toplumda ilk bilinçlenen ve örgütlenme çabalarına girişen kesimlerden biri oldu. 
Сегісі iktidarlara karşı ilerici, demokrat, yurtsever bir çizgiyi izlediği Için de sürekli kıyımlara uğradı. Örgütlenme geregi duydu; çeşltli girişimler özellikle 1968 
den bu yana yeni bir boyuta ulaştı.1968 de TÖS'ün düzenlediği Devrimci Eğitim Şuram (DEŞ) bu alanda bir kilometre taşı oldu. Bildirilerde rastlanan yanlışlar 
10 yıl öncesinin bu "şura"'sını bugünkü 
DEK'ten daha bilimsel, daha tutarlı saymaya engel değil. 

Ne var ki 1968 öncesinin de, günümüzün de öğretmen hareketi açısından ortak bir yanı var. O da güçlü bir eksenin yokluğu. Öğretmen hareketinin.de içinde yer alacağı demokratik toplumsal muhalefetin henüz bu eksen etrafında etkin bir biçimde örgütlenememiş olmas. Öğretmen hareketinin karşılaştığı yalpalamalar, tutarazlıklar bu temel olgudan kaynaklandı, kaynaklanıyor. 

Girişim olarak olumlu da olsa DEK' 
in başarısız sayılacak bir bilanço ile sonuçlarunaı da temelde bu olgunun bir sonucu. Girişim olarak olumlu, gelişim olarak olumsuz. DEK'in özeti, bu. 


DEK NE DEMEK? 


Resmi milli eğitim şuralarına karşılık 
TÖS 1968'de "Devrirnci Eğitim Şurası" 
nı toplamıştı. 1978'de "şura" yerine ku- 
.rultay sözcüğünün veğlenmesi salt bir Türkçe saygısı ile açıklanabilir mi? Yoksa kurultayın gerçek anlamda bir kongre havası içinde geçeceğini önceden biliyor muydu DEK'i düzenleyenler? Gerçi 1968'de öğretmen hareketi içinde çizgiler bu denli keskinleşmemişti, ama bu keskinleşmenin kurultaya yansıyış biçimi, başarıyı engelleyen nedenlerden biri oldu. 

Demokratik е іт ne demektir? Bu konuda dişe dokunur hiç bir katkı yok. 


Demokratik eğitim nasıl bir toplumsal düzende hangi içerikte bir eğitim olacaktır, varsa, bir tanımı, yapısı, işleyişi nedir? Temel eğitimde, özellikle de orta öğrenimde öğretmen, personel, öğrenci, veli ve yerel yönetim okul yönetimine katılacak mı? Hangi yollarla? Eğitim birimlerinin pedagojik özerkliği olmalı mı, olacaksa bu nasıl somutlaşacak? Eğitimüretim kopmazlığı nasıl gerçekleşecek? 
Yüksek öğrenim nasi bir yapıya ve işlerliğe kavuşturulacak? Kısaca demokratik eğitim nasl somutlaştırılacak? 


KONUŞULANLAR: POLİTEKNİK 
EĞİTİM KONUSU YOK 


Adı ne olursa olsun, bu tür toplantılar, sonunda seçim yapılan kurultaylar değildir, olmamalıdır. Bilimsel bildiriler, bilimsel katkılarla geliştirilir, zenginleştirilir. Bilimselliktr ağır basan yan. Ві. 
limsellik ise önce yöntemli olmayı gerektirir. DEK programı ise yöntemli bir çalışmay: yansıtmıyor. Alt alta sıralanan konular arasında belirli bir bütünlük yok. 
Demokratik eğitim kavramına somut bir çerçeve çizilmemiş olması Programın tutaraz bir listeye dönüşmesine yetiyor. 

Demokratik eğitimir. somut bir çerçeveye oturtulmaması sonucu, öneriye yönelik çalışmalara hiş yer verilmemiş. 
Asıl büyük eksiklik ise, politeknik eğitim. Gerçekten günümüzde demokratik eğitim deyince politeknik lçerikli bir eğitimdir bu. Politeknik eğitim üzerinde durulmaması, içeriğinin yöntemlerinin, 


örgütlenişinin ele alınıp önerlleştirilememesi, tek başına DEK'i "başarısız" olarak değerlendinneye yetecek önemdedir. 


VE KONUŞANLAR 


Belli bir hazırlığı gerçekleştirip yazılı ya da sözlü bilimsel katkılarda bulunan konuşmacılara diyecek söz yok elbet. 
Ме var ki, zaten belli bir eksene dayanmayan program, düzenleyicilerin ve kimi konuşma meraklısı konuşmacıların ça balarıyla iyice allak bullak oldu. 

Konuklara, siyasal parti temsilcilerine söz hakkı verilmesi doğal. Ama bu hakkı eğitimyorumlamak ve kullanmak doğrusu çekilir gibi değil. 

Eğitim, hele demokratik eğitim konusundaki bilgisizlikleri örtmeye bile yaramayan bu uzun söylevler dinleyenleri bıktırdı, kaçırdı, hem vakit öldürdü, hem de kötü bir geleneği başlattı: Eğitim konusunda somut söyleyecek şeyi olmayanlar, artık birer siyasal lider gibi sloganlı konuştular. Bunlar için DEK bir siyasal toplumdu, kendilerinden olanların alkışlayacağı sloganlar, “bilimsel"'tiklerinin ölçütü oldu. 

Eleştiriler yetersizdi. Tartışmalara ayrılan süre çok єп! tutuldu. İki buçuk dakikalık konuşma hakkını, kimi somut bir öneri getirerek değerlendirdi, kimi de ilkel köleci toplumdan Osmanlı toprak düzenine dek herşeyi iki buçuk dakikaya sığdırma devrimciliğin! gösterdi. 


PAHALI EĞİTİMİN 
PAHALI KURULTAYI 


Türkiye'de eğitim, pahalı bir eğitimdir. Hele yüksek öğretimdeki pahalılık ve israf, başta öğretmenlerin üzerinde durdukları bir konu. РЕК Чп özellikle. 
rinden biri de son derece pahalı bir kurultay olması. Akçalı yönden pahalı. So- 


mut öneriler üretemediği, böyle bir ürün elde etmeyi esasen beklemediği için, pahalı, 

Öyleyse DEK ne için düzenlendi? 

ПІ. Kongre bu yönde bir karar almıştı da ondan ті? Herşeyden önce DEK TÖB.DER'in gerçekleştirmesi gereken bir girişimdi, gerçekleştirildi. Sorunu, gerçek anlamda, böyle görmek gereki. 
yor. 

РЕК че herkes kendi bildiğini okudu. 
Ne biliyorsa söyledi. Ama demok&liat eğitime ilişkin somut önerilere ulaşılamadı. Verili toplumsal düzende demokratik eğitim nedir, eğitimin demokratikleştirilmesi nedir, “beklenen an" geldiğinde nasıl bir eğitim öneriliyor; bunlar ne yazık ki ortaya çıkmay/5Sofumultaya mut yanıtlara kavuşturulmadı. 


SONUÇ: DOĞRU ÇİZGİYE DOĞRU 


Olumlu girişim, başarısız sonuç. Başarsızlık nitelemesi ağır değil mi? Değil. 
Öğretmen hareketinin bugünkü nicel ve nitel düzeyi karşısında bu kurultay gerçekten olabileceğinin çok gerisinde. Gerekli hazırlik yapılmadığı, konusu somut olarak belirlenmediği için... 

"РЕК іп başarısız olarak nitelenmesin- de etken olan eksiklikler, yetersizlikler, aslında öğretmen hareketinin tutarlı bir siyasal eksenden yoksun bulunmasına dayanıyor. Doğru saptamalar yapabilecek, gerçekçi hedefler gösterebilecek ve somut öneriler getirebilecek “Kurultay” lar için, işçi sınıfının özgütlü siyasal hareketinin önderlik ettiği demokratik toplumsal muhalefette yerini alan bir ik öğretmen hareketi gerekli, 

içlü öğretmen hareketinin, bu alanda daha öte adımlar atması gerekli. 

Geride kalan kurultay, tüm eksikliklerine karşın, bu hareketin oluşmasına dolaylı da olsa katkıda bulunmuştur. En azından bu hareketi kimin omuzlayacağını ortaya koymuştur. 


С. Gazioğlu Kurultay'da konuşuyor: Olumlu girişim, olumsuz gelişim. 
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İLERLEME ADINA 
GERİLEME 


YalçmKÜÇÜK 


12 Mart ve arkasından sosyal demokrasi. Daha açık bir deyişle 12 Mart 
sonrasında kırk yıllık Halk Partisi'nin "sosyal demokrasi"' olması. Halk Partisi neden ve nasıl sosyal demokrasi oluyor? "Sosyal demokrasi oldum" demekle sosyal demokrasi oluyor mu? Bunun üzerinde pek durulmadı. 12 Mart'ın arkasından Türkiye'ye "sosyal demokrasi" gerekti. Bu yapıldı. Arkasından da kırk yıllık parti edebiyatı başladı. Arkasından ilerici sendikal konfederasyonun, Halk Partisi halkası ile sermayeye bağlanması operasyonu başladı. Halk Partisi imajı burada yetmedi. Başka imajlarla birlikte sendikal konfederasyonun "рагti" olduğu edebiyatı geldi. Bütün bunlar hazırlık oldu. Asıl oyunlar bundan sonra sahnelendi. Eylül Direnişi ile işçi sınıfının en birikim sahibi ve deneyimli unsurlarının örgüte güvenlerinin sarsılmasında önemli bir adım atıldı. Bunu, aynı nesnel zincir içinde, 1 Mayıs katliamı izledi. Konfederasyon düzeyindeki operasyonlar tamamlandı. "DİSK öldü, yaşasın Maden-İş" dercesine "kırk bin işçinin katıldığı" ve ''MESS'i ezeceğiz"' haykırışlarıyla süslenen "utkan" ve "büyük" grev başladı. Geçen hafta "tarihe geçecek bir zafer" ile sonuçlandı. 
1961-1971 döneminde tırnakla sökülürcesine sağlanan birikimin kökünü kazımak için düşünülen plan tamamlandı. İşçi sınıfının önce ekonomik örgütüne, itüne ve tüm bu yolla da, en önemlisi olan, işçi sınıfının kendi kendine güvenini yok etmek için düzenlenen iç içe oyunların sonuna gelindi. İlerleme, en büyük gerileme oldu. 

Oyun bitti ve sonuç alındı. Sonuçları değerlendiren yazısında, kontenjandan CHP İzmir Milletvekili adayı ve DİSK üst yönetiminden en hızlı haber alan gazeteci Özer Oral şunları yazdı: "İşte MESS Genel Kurulu'nda üç yıl önce alınan bu grup sözleşmesi kararı, şimdiye kadar uzayan MESS - Maden-İş mücadelesinin başlangıçta temel nedeni olmuştur. Maden-İş ise grup sözleşmesinin, yani birçok işyerinin aynı tarihte toplu pazarlığa başlamasının sakıncaları olduğunu, bir grev kararı alındığında binlerce işçiyi greve götürmenin özellikle para yardımı bakımından miimkün olmayacağını düşünerek bu ilkeye karşı çıkmıştır." (Milliyet, 7 Şubat 1978) Maden-İş'in edebiyata ve mülkiyete pek düşkün yöneticileri, toplu sözleşmelerin bitiş tarihlerinin aynı zamana getirilmesine razı olarak, işçi sınıfına ihanetlerine taç koydular. Bundan böyle artık metal işkolunda, grev silahını, kullanması çok zor bir silah haline getirdiler. Hele bu altı aylık deneme ile işçileri, ekonomik örgütleri ve siyasal örgütleri ile birlikte grev silahına da güvenemez hale getirdiler. Grev silahının, paslanmak üzere bir ağaca asılmasının aleti oldular. İlerleme adına en büyük gerilemenin sahibi oldular. Hiç kuşkusu yok, tarihe geçecekler. Ama işçi sınıfı tarihine en büyük hainler olarak geçecekler. Çığırtkanları ile birlikte. 

Tarih bu iki yüz doksan beş milyon liranın hesabını soracak. Nerede, bu iki yüz doksan beş milyon lira? Bu iki yüz doksan beş milyon lira nasıl dağttıldı? Maden-İş'in Haziran seçimlerinden hemen önce, hiç bir hazırlık yapmadan ve mamul stokları ile hammadde stokları yerinde iken, işçilerin randımanı zaman içinde düşürülmeden, döviz sıkıntıları büyük sanayicileri zorlarken başlattığı grevlerde geçen günler toplu sözleşme kapsamının dışında tutuldu. Daha açık bir deyişle, ilerici sendikal harekette şimdiye kadarelde edilmiş bir kazanımdan vazgeçilerek grevde geçen günler için işverenin ücret ödememesi kabul edildi. Maden-İş greve çıktığı işyerlerinde grev boyunca işçilere ödenmesi gerekip de toplu sözleşme ile metal işleyen işverenlere bağışlanan ücretlerin toplamı iki yüz doksan beş milyon lira. Nerede, bu iki yüz doksan beş milyon 


lira? Kimin cebinde? Kimlerin ceplerine nasıl dağıtıldı? Tarih, bunu yazacak. 
Tarih, "utkan" ve "büyük" grev dolayısıyla zenginliklerine yeni zenginlikler katanlarla, "büyük grev zenginlerini'' yazacak. Tarih boş şey yazmaz. 

Bir nokta daña: "Utkan" yazarlar neden söz ediyorlar? Yapılan anlaşmaya göre MESS'in lokavt uyguladığı işyerleri ile grev kararı alınıp da uygulanmayan Reraukt gibi işyerlerinde toplu sözleşmenin başlangıç tarihi, uyuşmazlığın başlangıcına kadar gidiyor. Dolayısıyle lokavt uygulanan yerlerde lokavtta geçen süre, ya da grev kararı alınıp da greve çıkılmayan zaman içi hem ödeme yapılıyor, hem de yeni koşullarla. İşçi sınıfı hainleri ve "bü grev zenginleri" bunun ne demek olduğunu anlamakta güçlük çekerler. Anlatmak gerek: Bu, greve çıkmayı ikinci kez cezalandırmak, demek. Bu,bir daha geve çıkmayın, demek. Büyük grev zenginleri bir noktayı daha öğrensinler: İşçiler, kitaplardan ме "utkan" edebiyattan çok kendi deneyimleri ile öğrenirler. Sınıf mücadelesinin, bir açıdan bakıldığında, zorluğu ve diğer açıdan bakıldığında da kolaylığı burada yatar. Eylem, bunun için önemlidir. Doğru ve tutarlı eylem, bunun için, çok daha önemlidir. 

İlerleme adına en büyük gerilemenin sahipleri, tarihte büyük sermaye İle kendi adlarına yazılı üç yıllık oyunlar zincirinin son halkasını şüsleyecek söz bulamıyorlar. Böylece "büyük grev" yerini "büyük zafer" çığırtkanlıklarına bırakıyor. Nasıl bir zafer? Metal işvereninden işçiler istediklerinin çok büyük bir bölümünü'almışlar ; o kadar büyük bir bölümünü almışlar ki, bir zafer kutlanabiliyor. Çok kısa bir zaman öncesine kadar işçi sınıfının azgın düşmanı olarak bilinen MESS, işçilerin istediklerinin çok büyük bir bölümünü veriyor. 
"Ne iyi kalpli MESS" demek bile miimkün. İlerleme adına en büyük gerilemenin sahipleri, adlarına yazılı karayı gizleyebilmek için MESS propagandası yaptıklarının bile farkında değiller. Belki de farkındalar. 

Өс yıllık oyunlar zinciri ve bu zincirin son halkası, sermayenin de ilerlemeden yana olduğunu gösteriyor. Açık bir biçimde. Sermayenin ilerleme- den hiç bir yakınması yok. Üstelik, sermaye, Eylül Direnişi ile bitiremediği tasfiyeye de devam ediyor. Koç'un en büyük fabrikası Demir Döküm'de UDC ve İGD gibi rumuzlara sempatisi olmayan işçiler, "utkan" Maden-İş'in isteği üzerine işlerinden atılıyor. Koç'un Arçelik fabrikasında, açılış törenini patron temsilcileri ile İKD ortaklaşa üstleniyor. "Sermayenin ilerici kolu" ile, adına "Шива!" sermaye de diyebilirsiniz, ilerlemenin gerici örgütleri kol Кой çalışıyorlar. Boşuna Ecevit'i desteklemediler. Türkiye'ye "iç barış" ve "çalışma barışı"' ve ne kadar barış varsa hepsini getiriyorlar. Elbirliği ile. İşbirliği ile. 

Ви işde bitti. Ne tesadüf! "Büyük grev", büyük kontrgerilla tartışmasıyla aynı zamanda bitti. Halk Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Ecevit, kontrgerillayı kapattı. "Kontrgerilla diye bir örgüt уок" dedi. Habuki 1 Mayıs Katliamını, sendikal hareketin "utkan" yöneticileri ile Ecevit, kontrgerillaya bağlamıştı. Şimdi kontrgerillanın olmadığını söylemesi bir yana, bu tartışmayı da çok zararlı bulduğunu açıkladı. Sendikal hareketin "utkan" yöneticilerinden hiç bir ses gelmiyor. "Utkan" ve "büyük" grevi kutlamakla meşguloldukları anlaşılıyor. İlerleme neye uzansa, gerileme oluyor. Çok açık bir nedenle: Bugünartık sermayenin her kesiti, ilericiliğini yitirdi. Bir zamanlar ilerici işlevleri vardı, şimdi yitirdiler. Sermayede ilericilik arayanlar da tüm ilericiliklerini yitirdiler. Bu yüzden ilerleme gerileme oldu. Bu yüzden ilerlemenin gerileme oluşunun somut ömekleri görülüyor. Yaşanıyor. 


Önceki haftaya oranla şiddetini kaybeden "kontr.gerilla"' tartışması, gene de geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan konularının başında geldi. 

Ciddiyetsizlik ve becerisizlik adına tam not alan CHP, geçmişte gene bu gibi konularda kaydettiği olumsuzluklar- da ısrarlı olduğunu kanıtladı. 

Konunun "sıfıra sıfır, elde var sıfır" sonucundan öte MC suçlularının "güç- 
ІШ" konuma geçme ısrar ve çabalarının, CHP'nin açtığı bu ciddi gediğe dayandırılmak istenmesi dikkat çekti. 

MC suç dönemlerinin elebaşısı Demirel, MC kaftanından sıyrılmış, deviet adına savcılık yapacak hale gelmişti adeta. Salt adi suç ve eylemlerden ötürü bile üzerine mühür vurulabilecek oranda karanlık dosya sahibi MHP, Demirel'in yanıbaşında soru sorar hale gelmişti... 

Duruma bakılınca, hırsız gerçekten yavuz'du ama ev sahibinin de bir hayli gayrıciddi ve tutarsız olduğu da bir gerçekti. 


FAŞİST ODAKLAR 
GÖRÜLMÜYOR MU? 


Oysa hayaletlerden önce ortada, gözle görünür, elle tutulur örgütlü, devletten kadrolu faşist odaklar vardı. MHP'li ticaret bakanı döneminde faşistleştirilmeğe çalışılan TARİŞ Genel Müdürlüğünde olan bitenler, bir AP'li MC avukatı tarafından genel başkanına rapor halinde iletilmişti. 

AP İzmir Milletvekili Talat Asal tarafından, Genel Başkanı Başbakan Sileyman Demirel'e gönderilen TARİŞ raporu şöyle başlıyordu: 

". Sayın Başbakanımız, 

22 Şubat 1977 günü İzmir İl Başkanımızın vaki talebi üzerine TARİŞ İplik fabrikası bünyesinde vuku bulan hadiselerin delillerle sabit fecaatı karşısında durumu zat-ı alilerine arz zarureti hasıl olmuştur." 

Cumhuriyet Gazetesi tarafından ele geçirilen 23 Şubat 1977 tarihli mektup "Olkücü" namındaki faşist eşkiyanın 


FAŞİST ODAKLARIN 
DAĞITILMASI 
ERTELENEMEZ 


TARİŞ'teki eylemlerini anlatıyordu. 
Rezillikler, belli başlı şu bölümlerde toplanmıştı: 

a- Para toplamakla ilgili tecavüzler. 

b- Bülten ve bildiri dağıttırmakla ilgili tecavüzler. 

c- Miting ve yürüyüşlerle ilgili tecavüzler. 

d- irza tecavüz ile ilgili hususlar. 

e- Çok önemli bir müşahede: İşkence 

odaları... 

MC'nin düşürülmesine yol açan gensoru önergesi görüşmeleri sırasında AP grubu adına meclis kürsüsünde amansız bir MC savunuculuğu yapan Asal, mektubunun giriş kısmında "Şurasını hemen arzetmek isterim ki, her şikayeti 


delille tesbit ettik. Bunları dellilleriyle birlikte arz ediyorum. " diyordu. 


ASAL'IN İTİRAFLARI 


Talat Asal'ın mektubunda TARİŞ'in faşist kuşatmasıyla ilgili olarak maddi 


lk ni 


olaylar anlatılıyordu ve aynen şöyle deniyordu: 


"I— örnek olarak ilişikte takdim kılınan İskenderun Ülkücü İşçiler Derneği- ne ait piyango biletleri çekiliş zamanı geçmiş olmasına rağmen AP'li işçilere 
50 lira mukabilinde zorla satılmıştır. Bu 
biletleri almak istemeyenler dövülmüşlerdir. Dövülmektedirler. Tarafımızdan dayak yiyenlerin salonda olup olmadığı sorulmuş, bu kişiler huzura alınmış ve yüzdeki darp izleri bia&at müşahade olunmuştur. 2 
2— Örnek olarak ilişikteki takdim kr 
İnan Ülkücü İşçiler Derneğinin aidat makbuzu karşılığında АР" işçilerden zorla pare toplanmıştır. Para toplanmaktodır. MHP Genel Merkezince emir verildiği, seçim için para toplanacağı bildirilerek her işçiden 100-200 lira talep olunmaktadır. Vermeyen işçiler igkenceye muhatap tutulmuşlardır. 

Delili arz ediyorum (bu sadece bir örnektir) 

Bu hususun ispatlanmaa için delil istenmiştir. Nail Man isimli işçi huzura gelmiştir. Şunları söylemiştir: 


Ecevit ve Kontrgerilla 


Başbakan Ecevit, Demirel'in kontrgerilla kampanyasını pek ayıpladı. 
Ayıplama gerekçelerinin arasında gizli belgeleri "basına sızdırmak"' da yer alıyor. Demirel 1 Mayıs katliamından sonra Ecevit'in Cumhurbaşkanı'na yazdığı ve Korutürk'ün de Başbakanlığa gönderdiği mektubu Cüneyt Arcayürek'e vermiş. Cüneyt Arcayürek de bu mektupları yayınladı. Böylece Cüneyt Arcayürek hem Ecevit'in hem de Demirel'in en güvendiği gazeteci oldu. Çünkü Arcayürek, Ecevit'in ana muhalefet partisi lideri olarak seçkin bazı gazetecilerle her Çarşamba günü yazılmamak kaydıyla yaptığı basın toplantılarının müdavimi idi. Çaylı pastalı bu toplantılarda Ecevit, parti yöneticilerine bile vermediği gizli bilgileri, yazılmamak kaydıyla ve sadece bilgilenmelei için, seçkin gazetecilere veriyordu. Ecevit'in yakını Arcayürek şimdi de Demirel'in yakını olarak Ecevit'i rahatsız edecek yayınlar yapıyor. 


ARCAYÜREK YAZIYOR 


Ecevit'in mektuplarını yayınlayan Cüneyt Arcayürek, 8 Mayıs 1977 tarihinde Hürriyet Gazetesi'nde şunları yazmış olduğunu hatırlattı: "Ecevit'in inancı şudur: Kontrgerilla hareket halindedir ve Taksim'deki feci kıyımın -katliamın- içinde parmağı vardır. Elbette Korutürk'e bu bilgileri veren Ecevit, belgeleri sıralamamıştır. Ama bugüne kadar devlet tecrübesiyle bazı bilgileri karşılaştırdığında sonuca varmıştır ve bu sonuç da kontrgerillanın yeni bir davranış içinde olmasıdır. Ancak şunu bilelim ki kontrgerilla demek bir biçimi bir parçası olduğu MİT de demektir." Mayıs 1977 tarihinde Ecevit'in en güvendiği gazetecilerden birisi olan Arcayürek'in bu yazısının Ecevit'in görüşlerini yansıttığından hiç kuşku yok. Arcayürek, 6 Mayıs gecesi Ecevit'in Korutürk ile yaptığı görüşmede "kontrgerillanın saklı olduğunu bildiği müessesenin adını vermiştir" demektedir. 


Başbakanlık ya da başbakanlığa geliş yöntemleri Ecevit'e Kontrgerilla için söylediklerini unutturdu mu? 


içinde saklayan örgütü tarif eden Ecevit şu bilgileri veriyor: "1974'e kadar, gizli olarak, Amerikalılardan mali destek görürdü. Amerikan askeri heyetleriyle bir binada çalışırdı. Amerikan mali desteğinin 1974'te sora erdirildiği bildirilmiştir." Bu ifade Ecevit'e ait. Kimin bildirdiği bilinmiyor. Ancak başka bilgiler var: "Bu örgütte iyi niyetli kimselerin dışında siyasal düşünceleri yönünden yurt savunması için gördükleri eğiti rkiye'deki şiddet eylemlerinde 


ECEVİT İNANCINI KAYBEDİYOR 


Muhalefette iken kontrgerillanın varlığına inanan ve bunun başka bir 


müessesenin içinde saklı olduğunu bilen ve sözlü görüşmesinde kontrgerillayı saklayan kuruluşun adını Cumhurbaşkanına veren Ecevit, başbakan olunca bütün bildiklerini unutuyor. "Kontrgerilla yoktur'' diyor. "Canım bu konuyu tartışmayalım"' diye ekliyor. Anlaşılan başbakanlık ya da başbakanlığa geliş yöntemleri insanları unutkan ve uysal yapıyor. 


AMERİKAN DESTEĞİ 


Mayıs 1977 tarihinde Cumhurbaşkanına, yazılı olarak, kontrgerillayı 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kullananların bulunabileceği güçlü olasılıktır." 

Başbakanlık yapmış bir kimsenin bu ve benzeri bilgileri boşa söylememesi gerekir. Demirel kontrgerilla konusımu kampanya haline getirince Ecevit'in son başbakanlığından önce kontrgerilla için söylediklerinin hepsinin boş olduğu ortaya çıktı. Bazıları için sürpriz oldu. Mayıs 1977 tarihinde Kemal Kayacan ile İrfan Özaydınlı'nın CHP kontenjan adayları yapılması üzerine Türkiye İşçi Partisi yayınlarında yazılanları okuyanlar Için sürpriz yok. Bu iş o zaman kapandı. O zaman bu işin edebiyatını biraz fazlaca yapmak, galiba, işi kapatmak için gerekli oldu. 


Жазасы Sia 


Demirel soru sorar hale gelirmiydi? 


(Ayın 17'sinde avans almaya gittim. 700 lira aldım. Vardiya şefi Yasin Hoşbilgin Ankara'dan MHP merkezin- den emir geldi Seçim kampanyası için para topluyoruz. 100 lira vereceksin dedi. Ben 100 ira çok bunun 500 lirasını ev kirası vereceğim. 100 lira da size verirsem ne yer ne içerim dedim. Bunun üzerine 8 kişi üzerime atıldı Feci şekil de dövdüler. Tabanca çekildi. Bir ara kurtulup kaçmaya çalıştun. Kapıdaki bekçiler bırakmadılar). Bu şahan suratındaki izler bizzat müşahade edilmiş ve oradaki bütün işçiler tarafından doğrulanmıştır. 

Bir diğer örnek delil de şudur: 

(Ағапедап bu şekilde dayak уі yenler çıksın) dedik. Bir çok kişi çıktı Bunlardan Yusuf Kaya isimli partimize mensup işçinin yüzü gözü şişti Yara bere izleri vardı. Ve bir kulağı duyma hissini kayıp etmişti. 

b— Bülten ve bildiridağıttırmakla ilgili tecavüzler. 

1— Örnek olarak ilişikte takdim kil nan bülten ve benzeri MHP bildirileriAP' 
l işçilere zorladağıttırılmak шағ. İmtina edenler dayağa maruz burakılmaktadır. Bu hususlar tecavüze maruz kalankırın ifadeleriyle sabit tir. 

2— İki adedi örmek olmas için ilişiktæ takdim kılınan üye kayıt fişleriyle derneğe zorla üye kayt edilmektedir. 
İmtina hali tecavüz doğurmaktadır. Bu hususlarda ifadelerle sabittir. 

3— AP'liler zorla partiden istifaya davet olunmaktadır. Bunu yapmayanlara cezası işkencedir. Bu da sabittir. 

4— AP'liler Ülkü Ocaklarında ve Uk 
Rücü işçiler Derneğinde gece ve gündüz zorla nöbet tutmaya mecbur b rakılmaktadır. Bunlara ayrıca o mahallerde ortalık kiz meti gördürülmek tedir. 

c— Miting ve yürüyüşlerle ilgili tecavüzler: 

Mili Eğitim Bakanımız А.М. Erdem aleyhine yapılan yürüyüşe AP'li işçiler z orla iştirak ettirilmiş lerdir. İmtina edenler füli tecavüzün muhatabı olmuşlardır. O gün ve 5 Şubat yürüyüşünde fabrika tatil edilmiştir. Мйеме sen іпағасları bu amaçla kullanı tır. Toplantıya işçiler bu araçlarla gö ilmüşlerdir. 

d— Başbakanımız aleyhine olan du- 


rum: 

Fabrikada, zati alileriyle ilgili, burada tekrarında teeddüp ettiğim galiz cümleler, iftiralar fabrika içinde çeşitli yerlerde yazılıdır. İdare bunlaro mani olmamaktadır. 
«— irzatecavüzile ilgili hususlar: 

Bu feci kali burada açıkça izahtan utanç duyuyorum. Aynenarz ediyorum: 

Elif Türkmen 

(Bana ve arkadaşlarıma burada söyleyemeyeceğim çirkin tekliflerde bulundular. Makine aralarına sokup sikiştimak istediler. Zorla ve para mukabili çirkin teklifler yaptılar). 

Fatma Zeybek 

(Makinelerin arasına geldiler, çirhin teklifte bulundular. Zorla götürmeh istediler. Gitmedim. Korkumdan 10 gün 


Faşist odakların üzerine karartılıkla gidilse, MU suç dönemlerinin bağı 


işe gidemedim. Işi bırakmak istedim bıraktırmadılar. İsim veriyorum Oba Başkanı Mehmet Kandilli). 

Bu ifadeler kargısında diğer kadmlarm konuşmasına müsaade etmedik... 
Ғ- Çokönemli bir müşahade 

Takdir buyrulur ki, heriddiayıdelillendirmek gerekir. Biz arz ettiğmiz ваhitlerle, belgelerle yatinmedik. Tariş bünyesinde inceleme yaptık Maalesef bunların tamamı doğrudur. Hatta daha ilerisi vardır. Özel işkence odaları meydana getirilmiştir. Bunların dövülenlerin sesleri duyulmasın diye gürültülü yerlerde yapılmış olduğu bize ifade olunmuştur. Bize mensup yada bize yakın olanlar, idareciler, hepsini teyid etmişlerdir. 

Bu zorbaların tamamı Genel Miidür yardımcı Aydın Tanyel'in himayesindedir. Onun teşviki ve idaresi altındadır. Derhal ve mutlaka ilk tedbir olarak bu adamın görevden alınmas şarttır. 

Biz vukuu muhtemel bir patlamayı önlemek için bir gün daha işe gitmemeleri tenbihinde bulunduk. Elyazısı ile olan şikayetleri de ilişik olarak sunuyorum. 

Derin saygılarımı lütfen kabul bu- 


yurunuz. 
Talat Asl 


Not: Zorla satılan ve alınmadığı takdirde cezaya çarptırılan rozet de deliller meyanındadır. 


HAYALETLER YERİNE 
SOMUT OLGULARIN 
ÜZERİNE GİDİLMELİ 


Suçun, suçlular tarafından ikrarı anlamına gelecek bu belge, Cumhuriyet gazetesi adına bir başarı belgesi olduğu kadar yeni hükümetin ve CHP'nin hayaletler yerine somut olgularla uğraşması gereğini vurgulayan bir örnek niteliğindedir. 

Üç yıla yakın MC yönetimi süresince, yolda, okulda, yurtta ve devlet kadrolarına azgınlaşarak sürdürülen bu faşist yayılma harekatı nereden güç ve dayanak bularak doğmuş, büyümüş ve serpilmiştir? 

Yeni hükümetin somut olgulardan hareket ederek, kararlılık göstermesiyle kaynağa yürümesi gerekmektedir. 

Şu bir gerçektir ki, silah göstererek, sınıfta "ülkücü"' dergi satan, devlet dairesinde haraç toplayan eşkiya, devletten arka gördüğüne inanarak ve "'devteti kurtarma" adına faşist eylemi yürütmüştür, yürütmektedir ve bunu dayandığı politik, ideolojik ve ekonomik kaynaklar vardır. 

MC suçlularından Talat Asal'ın mektubu da, suçüstü mahkemelerini ilgilendirecek oranda ikrar ve İtiraftır. 


Patronlar İGD'yi 


neden seviyorlar? 


% BÜYÜK GREV BİTTİ. BİTİŞİNİ NOKTALAYAN OLAYLAR BAŞLATILIŞINDAKİ VE YÜRÜTÜLÜŞÜNDEKİLERİ ARATMADI. 
BÜYÜK BİR İKİ FABRİKADAN GELEN 
HABERLER VE BUNLARA GÖSTERİLEN 
TEPKİLER ÜZERİNDE DÜŞÜNÜLMEYİ GEREKTİRİYOR. 


Parsan'da Pazartesi günü işbaşı yapmayı reddeden işçilere ilk önce işveren temsilcisi sonra da baş temsilci hitap etti. Sözleşmenin imzalandığı, işbaşı yapılması gerektiği bildirildi. Baş temsilci, sendikayı aramış ama kendisine yalnız daha ilerki günler fabrikaya gelinerek sözleşmenin anlatılacağı söylenmiş. İşçiler, hangi koşullarda çalışmaya başladıklarını öğrenemeden işbaşı yaptılar. 


Arçelik'te temsilciler işçileri topladılar ve sırayla kazanılan zaferin haberini ilettiler. Zafer, UDC'nindi... İşçiler arasında bulunan bir grup genç ve kadın, utkuyu coşkuyla kutlayıp baş temsilciye ve çevrelerindeki işçilere karanfil takmaya başladılar. İKD adına kutlamalar sürerken alaya kavramaya başlayan işçiler toplantıyı terkedip işbaşı yaptılar. Temsilciler, İKD'liler ve karanfiller kendi başlarına kaldılar. 


Türk Demir Döküm'de işveren lokavt öncesi 5 işçiyi işten atmıştı. Bu işlemde sendikanın katkısından kuşkulanan işçi sayısı artmaya başlayınca, Maden-İş tepkinin önünü almak için 5 işçiye sosyal yardım bağlamış ve imzalanacak sözleşme ile işe geri dönmelerini sağlayacağını söylemişti. İşbaşı yapılacağı gün durumlarını öğrenmek için birisi TİP üyesi 5 işçi, diğer işçilerle birlikte sendika temsilcilerine gittiler. İlerlemeci bazı temsilciler işçilerin geri alınmasına karşı çıkınca, işçiler bu temsilcileri yaka paça fabrikanın kapısı önüne koydular. İşveren bunu yapan biri TİP üyesi 19 işçinin de işlerine son verdi. Bunun üzerine büyüyen olayları bastırmak için polis çağrıldı. TDD, hâlâ polis kontrolü altında. 


Maden-İş genel sekreteri Mehmet Ertürk ise olayı şöyle anlattı, ertesi günkü gazetelerde: "İddialar asılsızdır. İşveren lokavt öncesi 4-5 işçiyi döverek dışarı atan işçileri lokavtın kalkmasından önce işten uzaklaştırmıştır. Biz, sendika olarak işçinin işçiyi işten atmasına karşı olduğumuzu duyurmuştuk..." Ertürk'ün lokavt ve grev uygulamaları boyunca işçi ve işverenin haklarının askıya alındığını, lokavt sırasında işçinin işten çıkartılamayacağını bilmesi, bilmiyorsa sendikacılık yapmaması gerekiyor. Bilmiyorsa öğrenmesi gerekir diyemiyoruz çünkü Ertürk ve çizgisindekilerin bu yeteneğinin bulunmadığı biliniyor. 


Örneğini, 10 Şubat tarihli Politika gazetesinde, bir köşe yazarı hanımdan olaylarla ilgili yazdıklarında görüyoruz: "Bu habere bakarsanız, sanırsınız ki işyeri patronu UDC'nin başlıca savunucusu ve İGD'ye toz kondurmaz, derdi günü İGD'nin gelişmesi, UDC'nin hayata geçmesi..." Galiba öğrenmeye başladılar, İGD уе UDC'yi büyük patronların çok sevdiklerini. 


келе SENEE US e S аз S ИРНЕ a 


Yeni hükümet, olaya bu yönden bir tutarlılıkla eğilmek ve yol almak yerine kararsızlığa eklenen tutarsızlıklarla yetinmektedir. 

Bütün yurttaki devlet örgütlerinde rastlanan faşist lekenin temizlenmesi ancak böylesine kesin bir tutum ve yolla mümkündür. 

Basına kıyısından bucağından çok küçük oranda yansıyan, saklanamayan olayların yanı sıra kasıtlı ve bilinçli bir sessizlik içinde geçiştirilmeğe çalışılan olaylar da vardır. 

MC yönetimlerinin uzanabildiği dağ başları bile suç yüklüyken, MC suçlularını güçlü hale getirecek gayrıciddi politikalardan arınıp, oluşturdukları faşist odakların dağıtılması ertelenemez bir görev olarak ortada durmaktadır. 


AP'YE YENİ KAN ARANIYOR 


AP Genel Başkanı Süleyman Demirel ile kanlı işbirlikçisi Alpaslan Türkeş'in geçtiğimiz haftalardaki hamleleri, tamamen hedef saptırtmayı amaçlayan giri- 


şimler niteliğindedir. 

Bu arada Demirel'in, parti içi sorunları, bu kazandığı vakit içinde belli çözümlere vardırma girişimleri de gözlenmektedir. Demirel, geçtiğimiz hafta Іçinde AP Gençlik Teşkilatı Başkanı 
Hamdi Üçpınar ile görüşerek, parti programının yenileştirilmesine ilişkin değişiklik önerileri hazırlamasını istemiştir. 

Demirel'in içten ve dıştan gelen eleştiri ve dalgalanmalara karşı parti programında değişiklikler yapma gereğini kabul ettiği anlaşılmaktadır. Demirel görünirde değişik iki dalga arasındadır. 
Çünkü programın "ileriye dönük" biçimde değiştirilmesini isteyenler yaklaşık bir CHP modeli öngörürlerken, programın MHP modeline yakınlaştırılmasını isteyenler de mevcuttur. 

“İleriye dönük"lüğü Demirel'den bir gömlek daha Nato'cu Kamran İnan'ın, 
MHP modeline dönüklüğü de Saadettin Bilgiç'in temsil ettikleri gözönüne alınırsa ortaya çıkacak yeni parti programının niteliğini bugünden kestirmek güç #ğttdir. 
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PA. O NK анро: 


UMUT EKMEĞİ YENE YENE 
BİTMİYOR 


MİLLİ EĞİTİM BAKANI UĞUR, MC DÖNEMİNDE EĞİTİM ENSTİTÜLERİ'NE YASALARA AYKIRI OLARAK ÖZEL Sl-NAVLA DOLDURULMUŞ ÖĞRENCİLERİN "SOKAĞA ATIL-MAYACAĞINI" SÖYLEDİ. 27 DEMOKRATİK KURULUŞ BU KARARIN "FAŞİSTLERE VERİLMİŞ POLİTİK BİR ÖDÜN" 


OLDUĞUNU AÇIKLADI. 


Geçtiğimiz hafta Salı günü Milli Eğitim Bakanlığı'nın önünde bir açık hava toplantısı düzenlendi. Toplantıya 27 demokratik kuruluşun temsilcileri ve üyeleri katıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın, Eğitim Enstitülerine MC döneminde puanları tutmadığı halde özel anavla ahnan öğrencilerin "okula devam etmesi- ne" ilişkin kararının kınandığı toplantıda demokratik kitle örgütleriadına Halkevleri Genel Başkanı Ahmet Yıldız bir konuşma yaptı. Ahmet Yıldız şöyle diyordu konuşmasında: 


"FAŞİSTLERE ÖDÜN VERİLDİ" 


"— Yapılan açıklamada, geçen öğretim yıllarında özel snavlarla Eğitim Enstitülerine girenlerin eğitime devam edecekleri bildirilmektedir. Bu uygulamayı, Danıştay kararlannın uygulanmaa olarak kamuoyuna yanstan ve kabul ettirmeye çahşan Milli Eğitim Bakanı'nın bu tavrını faşistlere verilmiş politik bir ödün ваушак(ауі2. Çünkü Danıştay kararları yapılan giriş sınavlarının iptalini öngörmektedir. Оува Milli Eğitim Bakanı'nın getirdiği uygulama ile snavlar iptal edilmemekte, böylece özel sınavlarla bu 


okullara giren ve çoğunluğu faşist olan kişilereğitime devam edebilmektedir." 

Ahmet Yıldız, MC döneminde eğitim kurumlannın faşistleştirilmesi politikas- nın, bu hükümet döneminde "kabul edilmiş sayılabileceğini'', MC döneminde yapılan yasadışı ve faşist girişimlerin “yapanların yanına kör kaldığım" söylüyordu. $ 

Açıkhava toplantısına katılan bine yakın kişi de Milli Eğitim Bakanlığı'nın MC döneminin uygulamalanna ödün veren tutumunu kınadı. 


YALNIZCA UMUT EDENLER.. 


Açıkhava toplantısından sonra, Halkevleri Genel Başkanı Ahmet Yıldız, TÖB-DER Genel Başkanı Gültekin Gazioğlu, TUM-DER Genel Başkanı Erhan Tezgör ve TÜTED Genel Başkanı Aykut Göker, güç ve eylem birliği yapan demokratik kitle örgütleri adına Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğur'la görüştüler. 

Çok sayıda gazetecinin de katıldığı toplantıda, Uğur bol bol umuttan söz etti. 

"— Eğitim Enstitüleri'ne vereceğimiz yeni kimlikle, özel anavlarla alınan bu 


Kitleler Faşistlere verilen politik ödünü protesto ediyor. 


Demokratik güçler yanlışların düzeltilmesini, tutarlı olunmasını ішер ediyorlar. 


öğrencilerin birkaç yıl daha bizimle olduktan sonra değişeceğini ve yetkin öğretmenler olacaklarını umut ediyorum." 

"'—Yapacağımız değişikliklerle Eğitim Enstitüleri'nde can güvenliği ve öğrenim özgürlüğünün sağlanabileceğini umut ediyorum." 

“— Aldığımız karann doğruluğunu burada bulunan arkadaşlarımızdan bazılarının da bir süre sonra göreceğini ve bize hak vereceğini umut ediyorum." 

Başlıca sloganı "Umudumuz Ecevit" 
olan bir partinin üyesi olarak, Necdet Uğur'un bu denli çok "'umut"'tan söz etmesi doğaldı. Ancak, kendisiyle görüşmeye gelen demokratik kitle örgütleri genel başkanlarının: daha somut cevaplar istedikleri de açıktı. 


“UMUDUN GARANTİSİ МЕ?" 


TUM-DER Genel Başkanı Erhan Tezgör somut karşılık bekleyenlerden biriydi. Necdet Uğur'a bir soru yöneltti: 

'"— Bütün uygulamalarınız ve aldığınız kararlar iktidarda üç yıl daha kalacağınız varsayımından kaynaklanıyor. Ancak biz Türkiye'nin gelişmelerini yakındanizleyenler olarak, yoğurdu üfleyerek yemeyi alışkanlık edindik. Eğer bir süre sonra iktidar değişikliği olursa, Eğitim Enstitüleri'nde durum ne olacak? Konuşmanızda hiç 'özerklik'ten söz etme- 


Cinayetleri kim işliyor? 


Türkiye'de kontrgerilla tartışmaları sürdürülürken, genel olarak, faşist Olkü Ocaklarının ve bunkra üye cinayet sarıklarının unutulduğu görülüyor. 
Zaman zaman basında cinayet sanığı Olkü Ocaklılar yer alıyordu. Ancak basm- na zaten eksik yansıyan bu haberler, воп zamanlarda kontrgerilla olayının da ön plana çıkması ile iyiden iyiye unutulmuşa benziyor. 

10 Temmuz 1975 günü Bursa'da Atatürk Caddesinde yürümekte olan 
öğrenci Ahmet Vatan Kırkbulak'a ateş açıldı Kırkbulak öldü. Bir öğrenci de yaralandı. Olayla ilgili olarak Efendi Barutçu ve Metin Kaplan yakalandılar. 
Dava henüz sonuçlanmış değil 

Efendi Barutçu, cinayet işlendiğinde Ulki Ocakları Bursa Başkanı idi. 
Diğer sanık Metin Kaplan ise aynı örgütün eski başkanı idi. 

16 Ocak 1978 giinü Akademi öğrencisi Sadettin Emin Çınaroğlu, Bursa 
Setbaşı'nda vurularak öldürüldü. Cinayet zanlısı olarak Mehmet Kutucu, zanlı- ya yataklık yaptıkları gerekçesi ilede Emekli Albay Hasan Yıldızhan ve oğlu Orhan Yıldızhan tutuklandılar. 

Cinayet zanlısı Mehmet Kutucu, Вита Ulkü Ocakları başkanıdır. Yataklık yaptıkları gerekçesi ile tutuklananlardan Emekli Albay Yıldızhan MHP il yönetim kurulu ikinci başkanı ve eski MHP Bursa milletvekili adayıdır. 

Bunlar, basında yer almadı Şimdi faşist Hareket Partisi sözcüleri göğüslerini gere gere "bizden kimse suç işlemez" dediklerinde, üzerlerine olaylarla, delillerle gitmek gerekiyor. Faşist hareketin başı barış nutukları attığında, bunları sergilemek gerekiyor. Kimi "'ilericiler"' ise "olaylar belki de MHP'nin kontrolünden çıktı" dediklerinde tüm bunları anlatmak gerekiyor. 

Faşist cinayetler örtbas edilemez, faşistler aklanamaz. Her ne gerekçe ile olursa olsun. 
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Önemli olan cinayet yuvalarının aagıtılması 


diniz. Eğitim Enstitüleri'ne özerklik tanınmazsa, umudunuz boşa çıkmaz пи?" 

'Tezgör'ün bu sorusuna Necdet Uğur, "Özerklik konusunu bir bütün içinde ele alarak değerlendireceğiz" diye karşılık verdi. 


BU ÇOCUKLARI SOKAĞA MI 
ATALIM? 


Necdet Uğur, konuşmasında sk ак 
“bu çocuklar" diye söz ettiği Eğitim Enstitüsü'ne özel sınavla alınan öğrencilerin, sokağa atılamayacağını söylüyordu. 

"— Bu çocuklar zorla özel smav istemiş, zorla kazanmış, zorla okumuş де: iller. Bizden önceki Milli Eğitim Bakanı tarafından özel anav açılmış, bu çocuklar kazandırılmış ve okutulmuşlar." 

Necdet Uğur, "çocukların" bir suçu, günahı olmadığım anlatmaya çalışıyordu ama; "Peki, bu öğrencileri yasalara aykırı olarak özel smavla Eğitim Enstitülerine dolduranlardan besap sorulacak mı?'" sorusunu yaıutlayamadı. 

Doğrusu Milli Eğitim Bakanı Necdet 
Uğur toplantı boyunca hiç rahat değildi. Alınan karara kendisinin de pek aklı- nın yatmadığı anlaşılıyordu. Ne var ki, hükümetin politikamnı izlemeye, bu yoldaki kararlar uygulamaya zorunluydu. 
Ne kadar inandırıcı olmasa da! 


Erzurum'da 


faşist saldırganlığa 


dur denilmelidir 


7 Şubat günü Ankara'da bir basn 
toplantıs düzenleyen Erzurum Yüksek Öğrenim Derneği, Erzurum'da yoğunlaşan faşist saldırı, tertip ve girişimleri örnekleri ile sergiledi. 

Türkiye'de öteden beri faşist tırmanışın doruğuna ulaştığı iller arasndaki yeri bilinen Erzurum'da, sözü edilen girişimler ve baskılar baan toplantısında özetle şöyle dile getirildi: 

"Bizler Erzurum А.О. devrimci öğrencileri olarak şehirde ve üniversitede bizlere yöneltilen saldırıları, öğrenim özgürlüğü ve can güvenliğinin пақ! yok edildiğini kamuoyuna ve basına duyurmak івtiyoruz. 


lı olan yurtlarda bulunan tüm devrimci ve ilerici öğrencilerin yurtlardan atılmasına çalışıldı. Arkadaşlarımız * geceleri uykuda dahi saldırıya uğradılar. Bu saldınlarda Tuncer Şahin adlı arkadaşınız bitkisel hayata girdi. Bu hareketler sonucunda tüm ilericiler yurtlardanayrılmak zorunda kaldılar. Böylece faşist zorbalann eline geçen yurtlar gerek üniversite içerisinde gerekse şehirde tüm faşist səldırılar için bir üs olarak kullarulınaya başlandı. Bugün ise Türkiye'nin çeşitli yerlerinde tertiplenen şiddet eylemlerinde kullanılmaktadır. Bu saldırılarda hemen hergün onlarca arkadaşımız yaralandı, günlerce hastanelerde yattılar." 


“I. MC'nin kurulmaayla birlikte Türkiye'de görülen faşist terör ve uygulamalar Erzurum'da daha yoğun bir şekilde ortaya kondu. Bu hareketlere bağlı olarak ilk etapta Üniversite kampusu içerisindeki Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağ- 


ÖĞRETİM ÜYELERİ 
HEDEF ALINIYOR 


ilericilik adına nasıl "пк" denir? 


“İlericilik"'de görev bölüşümü nasl mı olur? 

Önce bir "ilerici" parti ve başbakan bulacaksınız. Sonra da "Пегісі" bir basn organı ve bu organın "ilerici" yazarlarmı. Bunlar varsa, "ilericilik”te işbölümünü gerçekleştirebilirâiniz. Özetle şöyle: 

İlerici parti ve "Пегісі'' başbakan mutlaka birşeyler yapacak. 512 de "ileтісі" basn ve yazarlar olarak, yapılanları “ilericilik"' adma tercüme edip, yorumlayıp kamuoyuna aktaracaksnız. Böyle yapmc belki tirajmız düşer, ama "demokrad" айта, “ilericilik'' adına bu önemli ml? 

Önce "ilerici" parti kontrgerilla meselesinde mangalda kül bırakmayacak. İlericilik adma destekleyeceksiniz. Sonra gericilik saldırıya geçecek. Bu saldırı karşsında "ilerici" başbakan gerileyecek. Siz de "ilerici" yazar olarak bu kezbu gerilemeyi savunacaksınız. Örneğin gazetenizin 6 Şubat tarihli sayısında “kontagerillanın üzerine çok gidilirse AP'de kenetlenme başlar, oysa bu parti dağıldı dağılacak" diye yazarsanız. Böylece "'ilericilik" айта neden bu konunun üzerine gidilmemesi gerektiği açıklık kazanır. Bu yetmezse,aynı gün bir başka "ilerici" yazar, "politikada yalnızca Iyiniyetin yetmeyeceğini", "ћеsaplı olunması gerektiğini" bir güzel anlatır, kamuoyu da kontrgerilla konusunda kimin “besapaz" olduğunu anlar. 

Sonra ara Eğitim Enstitüleri konusunda "ilericilik" yapmayagelir. Önce "ilerici" bakan bir karar alır. Bu karar, kamuoyunda tepki yaratır. Sizin göreviniz ise bu tepkileri önlemek. Hemen kaleme sarlırarnız. 7 Şubat tarihli gazetenizde, bakanın davranışmın gençler arasında karışı sağlayacak "insancıl" bir davranış olduğunu yazaranız. 

Belki bu da yetmez. O zaman ertesi gün ver. Ertesi gün de şunları yazarsmız: 

"Ме var ki TÖB-DER yönetimi bu kararlara karşı çıkmış; verilen kararları ödün olarak nitelemiştir. 

“Bize kalırsa, öğretmen örgütü, öğrenci sorunlarına daha yumuşak bir yaklaşımı beninısemeli. Bu tür yaklaşım, hem çocuklara sevecenliği simgeler, hem de siyasal taktik açısından daha tutarlıdır." (İlhan Selçuk, “Faşist ÖĞrenci?" Cumhuriyet, 8 Şubat Çarşamba) 

Апа olur ya, sizin dışmızdaki Пегісіег çok ата çok kalın kafalıdır. Bu tür “taktik"'leri bir türlü anlamıyorlar. O zaman devam eder, daha da sertleşirsiniz. Naal mı? Şöyle: 

Antikomünizm yaparanız. Başbakanı Soares'e, ilericileri de Cunhal'e ve PKP'ye benzetirsniz. Tabii faşistler her iki ülkede de var. Sonuçta İki "aşrı" үсіп arasında iş yapmaya çalışan "zavallı" Soares gibi, yine iki "aşırı" uç arasında İş yapmaya çalışan zavallı Ecevit'e acır kamuoyu. 

Eğer yine anlamazlarsa sert bir yanıt verirsiniz: 

"Bu koşullar altında özgürlükten yana tüm yurttaşların görevi yeniiktidarı tutmak, onun başarısına yarduncı olmaktır. Özellikle ilerici demokratik örgütler bu konuda çok dikkatli ve duyarlı olmak zorundadırlar. Daha beş hafta önce okulları, devlet dairelerini ele geçirınekle övünen faşist sistem temвісһегі bugün etkisiz hale getirilmek durumundadırlar. 

“Henüz ortalığırı durulmaktan uzak olduğu bir sırada ilericilik uğruna uluorta eleştireye kalkışmak özgürlük düşmanlarının ekıneğine yağ sürmek olur." (Nadir Nadi, Baş Sorun, Cumhuriyet, 9 Şulat Perşembe) 

İşte böyle ders verirsiniz ilericilere, demokratlara ve sosyalistlere. Size inanacaklar çıkar. İnanmayanlar da olur. Onları da bir güzel suçlaranız olur biter. Çünkü Türkiye'de böylesine “Ilerici"'liğe inanacak ve gerçek lierlciliğl Suçlayacak aptallar da vardır. Hiç kuşkunuz olmasan. 


"7 Ocak 1977 günü Mustafa Çakır isimli arkadaşımız uğradığı saldırı sonu- 


ME OUNTE 


cu gözünü kaybetmiştir. 11 Ocak 1977' 
de Numune hastanesindeki yaralı arkadaşlarını ziyarete giden Ahmet Söken arkadaşımız öldürülmüş, Celal Binici ise ağır şekilde yaralanmıştır. Giderek şiddetlendirilen bu faşist saldırılar öğretim üyelerine oyöneltilmeye başlanmıştır. 
Doç. Fevzi Ünlü üniversite kampusu içerisinde saldırıya uğrayarak komaya girmiştir. 15 Haziran 1977'de kendini bllime adayan Doç. Dr. Orhan Yavuz görevine giderken hunharca katledilmiştir. 

"Büyük şehirlerde bir öğrencinin уа da ilericinin dövülmesi halinde basında bu olay yer alırken Erzurum'daki faşist zorbaların uyguladıkları zulüm hiç bir şekilde kamuoyunca duyulmuyordu. 
Sanki baan Erzurum'da bir yurtseverin katledilmesini bekliyordu. Basndaki bu suskunluk faşistlerin istedikleri şeydi. 
Çünkü onlar kendilerinin güçlü olduğu yerlerde olay çıkmadığı düşüncesini yaratmak istiyorlardı. Bir olay sonucunda bilgi almak için yurtlara giden Anka Ajansa Erzurum muhabirini yurtlar önünde bıçakla ağır yaraladılar. Böylece uyguladıkları faşist terörün basına yanumasm engellemeye çalıştılar." 


ÖNERİLER 


“Bu faşist baskı ve terör sonucunda yüzlerce arkadaşımız üniversiteye gidememiş, yüzlercesi de başka fakültelere nakil yaptumuşlardır. Nakil yaptıramayan arkadaşlarımız da kendi sorunlarıyla başbaşa bırakılmıştır. 

"Yeni hükümet programında bulunan can güvenliği ve öğrenim özgürlüğünün ва аптав için, yetkililer olayların kaynağında kurutulacağını belirtiyorlar. Bunun için bizler Erzurum'a öncelik verilmesi ve ivedi olarak alınacak önlemlere Erzurum'dan başlanması gereğine inanıyoruz. 

"Ви doğrultudaki taleplerimiz: 

е Faşistişyal altındaki yurtların kapatılarak tüm öğrencilerin yararlanacağı kurumlar haline getirilmelidir. 

e Üniversitemizde öğrenim özgürlüğü ve can güvenliğinin sağlanınas ve şehirdeki faşist saldırıların önlenebilmesi için Emniyet örgütünde köklü düzenlemeler yapılarak, polisin tarafazlığı sağlanmalıdır. 

e Erzurum Atatürk Üniversitesinde öğretim üyelerine varıncaya dek sürdürülen faşist saldırı ve cinayetlerin sorumluları yakalanmalı, haklarında en Киа zamanda soruşturma açılmalıdır. 

e Faşist saldırgan! ardımcı olan ve saldırılarda yönlendirici durumda olduğu tespit edilen öğretim üye ve asistanlar hakkında gerekli soruşturma açılmalı ve üniversite ile olan bağlan kesilmelidir. 

"Ви konularda hükümetçe yapılacak girişimleri destekleyeceğimizi tüm kamuoyuna duyururuz." 


25lira 


15lir 
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LENİN: 

"FABRİKA SAHİPLERİ,SANAYİ ALANINDA 
BİR AKSAMA HALİNDE, İŞİN BİR SÖRE DURMA- 
51 VE İŞÇİ FONLARININ TÜKENMESİ KENDİ 
YARARLARINA OLDUĞU İÇİN, KASITLI OLA- 
RAK, GREVLERİN ÇIKMASINI TEŞVİK BİLE EDEBİLİRLER. BU YÜZDEN İŞÇİLER, HİÇ BİR KOŞUL ALTINDA KENDİLERİNİ YALNIZ GREV EYLEMLERİ VE GREV DERNEKLERİYLE KISIT-LAYAMAZLAR. İKİNCİ OLARAK, GREVLER, 
ANCAK İŞÇİLERİN YETER DERECEDE SINIF Bİ-LİNCİNE SAHİP VE GREV İÇİN UYGUN ZAMANI SEÇEBİLECEK YETENEKTE OLDUKLARI, TA-LEPLERİNİ NASIL ORTAYA KOYACAKLARINI BİLDİKLERİ VE SOSYALİSTLERLE İLİŞKİLİ OLDUKLARI, ONLARDAN BİLDİRİLER, BRO-ŞÜRLER oSAĞLAYABİLDİKLERİ YERLERDE 


ісі SINIFI SOİ 


BAŞARILI OLABİLİR." 


İşçi sınıfının mücadelesi süreklidir. Sürekli oldugunun bilinmesinin önemi sadece zaman açısından degil, dün-ougün-yarın ilişkisinin doğru değerlendirilebilmesi içindir. Dünü bilmek ve doğru değerlendirmek bugün için ne kadar önemli ise, bugünü bilmek ve doğru değerlendirmek yarın için o kadar önemlidir. 

1977 Mayıs ayı sonunda başlatılıp Ocak 1978 оnunda sona eren metal işkolundaki grevlerin sonuçlarının değerlendirilmesinde göz önünde bulundurulması gereken ilk kural bu olmalıdır. Bu kural çerçevesinde başlangıcından bu yana MESS grevi diye adlandırılan mücadeleyi değerlendirmeye çalışacağız. 


GÜÇLERİ ABARTMAK NE İŞE YARAR? 


Başarıya ulaşabilmek için gücün bilinmesi gerekir. Hatta kendi gücünün bilinmesi başarı için yeterli değildir. Karşımızdakinin de gücünü bilmek gerekir. 
Kendi gücünün ve karşı gücün doğru değerlendirilememesi kazanmayı önler. Kaldı ki kendi gücünü аБагіғ, bir süre sonra da abartma ortaya çıkarsa varılacak nokta daha da kötü olur. 


MESS'İN TUM İŞYERLERİ İÇİN 
GENEL TEKLİFLERİ 
(1 Eylül 1979'da sone ermesi koşuluyla) 


1- Kıdem tazminatı, Yasadaki uygulama 
2- Grevde geçen süreninücreti ödenmeyecek 3- Grev içerisindeki yan ödeme ve ikramiyeler o yıliçinde çalışılmış ay kadar ödenecek 
4- Grevde geçen süre kıdemden sayılmayacak 6- Çalışma süreleri; І. yıl 47,5 saat, 2. yıl 46,5 


iyeler I maaş artırılacak i izinlere ilave: Birinci ve ikinci kademeiçi ilave 
8- DGM'de iş akti feshedilen işçiler işe almmayacak ve kıdem tazminatı verilmeyecek 
9- Yan ödemeler (ücretli izin, yakacak, bayram); her işyeriiçinayrıayrı toplam miktarlar 
12 Aralık 1977 tarihi МАНА Ajansı 
(Maden-İş Haber Ajansı) 


Biz Sendikamız Maden-İş'in yöneticileri olarak MESS'in bu verdiklerini kabul etmedik. Etmiyoruz. 
Böyle bir anlaşmayı imzalamıyoruz, imzalamayacaёш. Hak verilmez alınır. 
TÜRKİYE MADEN-İŞ SENDİKASI 
GENEL YÜRÜTME KURULU 
12 Aralık 1977 tarihli MAH A Ajansı 
(Maden-İş Haber Ajansı) 
+ 
MESS - MADEN-İŞ ARASINDA 5 ŞUBAT 1978 
TARİHİNDE ANLAŞMAYA VARILAN 
SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ 
(Sözleşme 1 Eylül 1979'de sona erecek) 


1- Kıdem tazminatı, Yasadaki uygulama 

2- Grevde geçen sürenin ücreti ödenmeyecek 

3- Grev içerisindeki yan ödeme ve ikramiyeler konusunda ayrıntılı bir açıklama yapılmadı 

4- Grevde geçen süre kıdemden sayılacak 

6- Çalışma süreleri; 1. yıl 47,5 mat, 2. yıl 46,5 saat 

6- Ikramiyeler 1 maaş artırıldı 

7- Ücretli izinler: Birinci ve ikinci kademeye 3 
gün, üçüncü kademeye 1 gün eklendi 

8- DGM'de hizmet akitleri feshedilen işçiler işe alınmadı. Kıdem tazminatları ödenecek 

9- Yan ödemeler (ücretli izin, yakacak, bayram); MESS'in önerileri аупеп kabul edildi. 

4 Şubat 1978 tarihli POLİTİKA 

gazetesinden derlenmiştir. 


(Sendikalar Üzerine, Bilim Yayınları, s. 168) 


31 Mayıs 1977 günü yaygınlaştırılan grevlerin haberini DİSK'in sahibi olduğu Politika gazetesi şöyle vermişti: MESS'e karşı 40 bin işçi greve başladı. Bu haberde abartılan grevci işçi sayısıdır. Abartma grevlerin sona ermesinde de aynı şekilde sürdürülüyor. Sürdürülmesi "zafer" olarak nitelendirilen sonucun yaygınlığını belirtmeye dönüştü. 

Oysa aynı kaynağın biraz dikkatli irdelenmesi abartmayı ortaya çıkartmaya yeterli. Aynı gazetede greve başlayan işyerlerinin isimleri var. Bu işyerlerinde çalışan işçilerin sayısı biliniyor. Basit bir toplama işlemi ile bu sayının 9 bin dolaylarında olduğu ortaya çıkıyor. Bu sayıya, önceden başlayıp süren grevci işçilerin sayısı da eklenince bulunacak sayı 12 bin civarında. Bugün ise elimizde kesin sayılar var. Tüm grevci işçilerin sayısı 10 954, 17.10.1977 tarihinden itibaren lokavt uygulanan işyerlerindeki işçi sayısı ise 4 552. 

Bu abartma başka bir amaç için alabildiğine kullanıldı. Aslında propaganda da dahil tüm güçlendirme çabaları grev ve grevci işçiler üzerinde değil, bu amaç etrafında yapılmaya çalışıldı. Bu amaç belirli bir politk çizgidir. Bu politik çizginin güçlendirilmesi yapılanların tümiindea ynı abartmayı görmek de mümkün. Bir tek örnek vermek gerekirse UDC'den söz ediilir. UDC ortaya atıldığında bu hareketin destek- i de abartılarak yansıtılmaya çalışıldı. Destekleildiren örgüt isimleriyle, yöre isimleriyle. Denilebilir ki Politika gazetesinin açtığı grevci işçilere yardım kampanyasına yapılan katkılar da bu hareketin başarssı için kullanılmaya çalışıldı. Yardımın miktarını yüksek göstermek için Maden-İş'e doğrudan yapılan yardım miktarları kampanyaya katılmış gibi gösterildi. 

Sonuç olarak abartmalar işçilerin mücadelesinde hiç bir işe yaramadığı gibi, işverenler.ve taraftarlarınса alabildiğince kullanıldı. 


POLİTİK YANLIŞLIK - TEKNİK YANLIŞLIK 


Grev, işçi sınıfının ekonomik-demokratik ve politik mücadelesinde önemli bir silah. Ama bir koşulla yararlı. Bu koşul her silah için geçerli: Doğru kullanma. Ülkemizde henüz bu silah politik amaç ісіп yaygın kullanılamıyor. Kullanılamayışı genel grevin hak olarak elde edilemeyişinden. 

Grev silahının doğru kullanılması bir yönüyle zamanlamasıyla ilgili. Diğer yönü ise grevi doğuran anlaşmazlığın işçil lendiren talepler bölümü. Grevin başarıya ulaşması için gerekli güç kaynağı ise işçinin örgütlü gücü. Yani kendi gilcü. Kendi gücüne пе kadar başka güç katabilirse o kadar iyi. 

MESS'e bağlı işyerlerinin bir bölümünde başlatılan grevlere bu gözle bakarsak yanlışlıklar bir bir ortaya çıkar. Ortaya çıkacaklara politik yanlışlıklar diyebiliriz. Politik yanlış oluşu iki açıdan sözkonusu. Birindsi "umutları" CHP'nin muhtemel bir iktidarında görüp "ileri demokratik düzenin" kurulabileceğine dayandiırmak. Böylece grev dayatmasını kendi öz gücü ile sonuçlandırmak yerine varsayılan bir iktidarda görmek. Nitekim sonuç da öyle olmuş ve grevler CHP" nin iktidarında sonuçlanabilmiştir. 

Grev öncesi (28 Mayıs 1977) Maden-İş Genel Başkanvekili Şinasi Kaya'nın sözleri bunun CHP'ye nasıl katkıda bulunacağını da dile getiriyor. Kaya şöyle diyor: "Seçime büyük bir olasılıkla grevde girilecek. 
Ancak grev, seçimleri, şu ya da bu biçimde olumsuz olarak etkilemez. Hatta belki de tekelci sermayenin 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faşist özlemlerine karşı, işçi sınıfının örgütlü birliğinin gücünü ve disiplinini ortaya koyacağı için olumlu bir etkide bulunabilecektir." 
Politik yanlış oluşun ikincisi ise yukarıda sözünü ettiğimiz güçlendirilmeye çalışılan politik çi піteliğinden. Bu noktada о kadar ileri gidi i üzerinde oynanan politik kumara dönüştürüldü. Ve grev uygulaması güçlendirilmek istenilen politik çizginin genel grev denemesi olarak gösterilmek istenildi. 
İşçilerin talepleriyle ilgili bölümü ісіп de şu söylenebilir: 
Greve başlanılması gerektiren anlaşmazlık konuları Maden-İş tarafından şöyle sıralanmıştı: e Sözleşmenin süresi: Sendika her işyerinin bir önceki sözleşmenin bitimiyle başlayıp iki yıl süreli olmasını istiyor;MESS sözleşmelerin tümünün 1.1.1979" da bitmesini istiyor. 
e Kapsam: Sendika tüm üyeleri kapsamasını istiyor; MESS büro ve teknik elemanların sözleşme dışı kalmasını istiyor. 
e Ücret zammı: Sendika 69 ТІ /Yıl saat ücreti ta-Ер ediyor; MESS prensiplerin tespitinden sonra görüşülmesini talep ediyor. Г e Yanödemeler:Sendika artırılmasını;MESS don: 
durulmasını istiyor. 4 
e Çalışma süresi: Sendika haftalık çalışma Еке! 
rinin 45'e inmesini ve ücretlerin 48 saatten hesabını istiyor; MESS 45 saatte inmesine rıza gösteriyor, ücretlerin de 45 saat üzerinden hesabını istiyor. 
e Kıdem tazminatı: Sendika yasanın üzerinde istiyor; MESS dondurulmasını. 
e İşten atılanlar için: Sendika işe almalarını, ya da iş bulmalarının engellenmemesini talep ediyor; MESS ' işe almayacaklarını ama kara listenin yanlışlık sonucu yayınlandığını belirtiyordu. 
12 Aralık 1977'ye gelindiğinde sürdürülen görüşmeler sonucunda MESS Maden-İş'e teklifini bildirmişti. Мадепі; МАНА AJANSI'nın 12.12.1977 tarihli sayısında MESS'in teklifleri kamuya duyuruldu ve 15. 
12.1977 tarihinde düzenlenen toplantıda tüm grevci işçilere duyuruldu. 
MESS'in teklifleri iki bölüm: Birincisi genel, ikincisi her işyeri için ayrı ücret zammı teklifleri. Genel tekliflere, ilkeler diyebiliriz. 
Gerek ajansta, gerekse işçilerle yapılan genel toplantıda bu tekliflere kesin olarak hayır denildiğini biliyoruz. Ama bugün varılan anlaşma yı incelediğimizde "Кезіп hayır" denilenlerin tamamının kabul edildiği işyerleri için ayrı ayrı varılan anlaşmada tespit edilen ücret zamlarının ise bir miktar artırılmış olduğunu görüyoruz. Bu sonuçları greve neden olan anlaşmazlıklarla karşılaştırdığımızda ortaya çıkan tablo ise daha karanlık. 
* Sözleşmenin süresi konusunda MESS'in prensibi kabul edilmekten öte, 8 ay daha geç bitirilmesi kabul edilmiştir. 


* Kapsam konusunda hiç bir açıklamaya rastlanmamıştır. 
* Yan ödemeler MESS'in son teklifindeki gibi kabul edilmiştir. 
* Çalışma sürelerindebir indirim söz konusu (475. 
46,5) Ama ücretin hangi saat üzerinden hesabedileceği konusunda açıklayıcı А 
* Kıdem tazminatları yasadaki gibi, 
* İşten atılanlar işe alınmayacaklar. 
Bu sonuçlar grev silahının bu olayda doğru olarak kullanılmadığını göstermektedir. 

Sorun sadece politik yanlışlıklarda değil. Sorunun içinde teknik yanlışlıklar da var. Teknik yanlışlar deyişimiz, söz edeceğimiz konunun teknik oluşundan. Ama grev uygulamasına geçmeden önce mutlaka göz önünde bulundurulması gereken konular. 

Grev öncesi ülkenin ekonomik durumu bilinmektedir. Bu bilineni görmek ve değerlendirmek için ekonomist olmaya gerek yok. Ama metal işkolunda 80 
bin üyesi bulunduğunu ve 40 bin işçinin greve başlayacağını söyleyen bir sendikanın en azından işin şu yanını tetkiki ve değerlendirmesi gerekirdi: Metal işkolu kapsamındaki imalat sanayi dallarında stoklar ne durumdadır. Bu sayfalarda yer alan tablo incelendiğinde metal işkolunda büyük bir stokun varlığı ortaya çıkmaktadır. 

Bu noktada bir alıntı yapmak istiyoruz: "Fabrika sahipleri, sanayi alanında bir aksama halinde işin bir süre durması ve işçi fonlarının tükenmesi kendi yararlarına olduğu için, kasıtlı olarak, grevlerin çıkmasını teşvik bile edebilirler." (Lenin, Sendikalar Üzerine, Bilim Yayınları, 5. 168) 

Bu alıntınırı arkasından 1913 Çarlık Rusya'sında gevlerin yaygınlaştırılması istemi karşısında yine Lenin'in söylediklerine bakmak gerekiyor: "Eylemin zamanını ve biçimini bizim için işverenin seçmesine izin verme, şimdi greve gitme." ''21 Mart sloganı, -şimdi greve gitme- bir biçimin yerine diğerini koyabileceklerini ve -durmadan değişen mücadele biçimleriyle- daha yüksek düzeye doğru genel bir yükseliş için çabaladıklarını ve çabalayacaklarını bilen işçilerin sloganıdır." (Lenin, Sendikalar Üzerine, Bilim Yayınları, 5. 325) 

МЕ55 grevinin başlamasında işçilerin baskılarının rolü olmuştur. Ancak yöneticilik yönlendirme görevini mutlaka şartların iyi değerlendirilmesinden sonra yapmak durumundadır. Değerlendirme ise en az koşuluyla yukarıda söylenilenlerin göz önüne alınması yla doğru olabilir. 


GRUP SÖZLEŞMESİ - İŞKOLU SÖZLEŞMESİ 


MESS grevi öncesi ve sonrası en çok söz edilen konu grup sözleşmesiydi. MESS grup sözleşmesi için dayatıyor, Maden-İş ise kesin olarak buna yanaşmayacağını söylüyordu. Grup sözleşmesinin ne olduğu da ayrıntılı olarak bilinmiyordu. Mehmet Karaca şöyle söylüyordu: "Şurası açıktır ki, işveren sınıfının grup 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sözleşmeleri isteği ile giriştiği son saldırı, sadece Maden-İş Sendikamıza yönelik değildir." 

Grup sözleşmesi nedir sorusunu açmak gerekiyor. MESS 1973'lerden beri bunu savunmaktadır. 

İşçi sınıfının ekonomik-demokratik niicadelesin- de sendikal örgütlenmesi işkollarında tek ve güçlü sendika oluşturma yönünde olmalıdır. Bu örgütlenmenin gerçekleşmesi her işkolunda çalışan işçilerin sendikal mücadeleye katılmasını ve mücadelenin güçlülüğünü sağlar. Bu takdirde güçlü sendikalar her işkolundaki işverenleri işkolu düzeyindeki sözleşmelerie genel kuralları belirlemeye zorlar. Genel kurallar kalıcı kazanımlardır. Haftalık çalışma saatlerinin azaltılması, kıdem tazminatının yükseltilmesi, İş Yasasının 13 ve 17. 
maddelerinin işleyişinin önlenmesi, çalışma şartları- nın düzekilmesi gibi. Bu genel kurallardan sorra her işyeri için işyeri düzeyinde hazırlanacak toplu iş sözleşmeleriyle ücret ve parasal konular sonuca ulaştırı-Іш. Bu durumun sağlanabilmesi sendikaların kurulu bulundukları işkolunda geniş örgütlü olmalarına bağlıdır. 


Gel gör ki, MESS işverenleri bir süredir grup sözleşmeleri diyerek işkolu sözleşmelerini savunmaktadır. Sonuçta belirli düzeyde de olsa işkolu sözleşmesi kurallarının önemli bir bölümünü Maden-İş'e kabul ettirmiştir. Maden-İş tarafından bu genel kurallardan hiç söz edilmeyişi ilginçtir. Sürekli olarak grevlerin "таТег |е sonuçlandığını söyleyip alınan ücret zamlarından söz edilmektedir. Alınan bu zamlar işyeri işyeri incelendiğinde ortaya çıkan ise grevci işçilerin gerçekten cezalandırılmış olmalarıdır. Lokavt uygulanan işyerleri ile greve çıkartılmayan işyerlerinde ücret zamları eski sözleşmelerin bitiş tarihinden başlarken, grev uygulanan işyerlerinde işe başlarken ücret zamları tespit edilmektedir. Bu konuda yaptığımız geniş araştırmayı Yürüyüş'ün daha sonraki sayılarında açıklayacağız. 


Bu yazı çerçevesinde söylenebilecek olan ise, grevin sonuçlandırılması olayında sendika içi demokrasinin hiç işletilmediğidir. Tabanın söz ve karar sahibi olduğunu dilinden düşürmeyenlerin grevlerin sona erişinde grevci işçilere söz hakkı tanımaması unutulmayacaktır. Ayrıca işbaşı yapan işyerlerinden bir kısmında ortaya çıkan olaylar işyeri düzeyindeki pek çok kadro gözden çıkarılmıştır. Bu kadroların işyerlerinden çıkarılmasının da başladığı gözlenmektedir. İşten çıkartmalarla ilgili olarak Maden-İş Genel Sekreteri Mehmet Ertürk'ün söyledikleri de ilginç. Ertürk, bu işçilerin lokavt sürerken işten çıkartıldıklarının öğrenildiğini söylüyor. Oysa lokavt uygulaması sırasında işçi işten çıkartılamaz, bu dönemde hizmet akitleri askıdadır. Çıkartna işlemi ancak lokavtın kaldırılması ile başlayabilir. 


SONUÇ 


Yazımızın başına dönerek bu yaz dırmak istiyoruz. Mücadelenin süreklili nü doğru değerlendirmezsek yarın için hedeflerimizde doğru seçimi yapamayız. 

Bir alıntı daha yapmak istiyoruz: "Нег grev, tüm işçi sınıfının deneyimini zenginleştirir. Eğer grev başarılıysa, onlara işçi sınıfı birliğinin ne kadar sağlam bir güç olduğunu gösterir ve diğerlerini yoldaşlarının başarısından yararlanmaya iter. Eğer başarılı değilse, başarısızlığın nedenleri üstüne tartışmalara ve daha iyi mücadele yöntemlerinin araştırılmasına yol açar." (Le nin, Sendikalar Üzerine, Bilim Yayınları, 5. 149) 


Bu alıntı iki açıdan önemli. Birincisi başarısız svnuçlanan grevlerde başarısızlığın nedenleri üstüne tartışmaların mutlaka yapılması gerektiği. İkincisi ise, gevlerin bitirilmesiyle birlikte Maden-İş sendikası genel yürütme kurulunun söyledikleriyle ilgili. Şöyle söyleniyor: “Şanlı ve tarihsel bir direnişten sonra büyük bir başarı ile sonuçlanan bu savaşımımıza kara çalmak, sendikamıza ve ilkelerine saldırmak isteyen her türlü kötü niyetli işçi düşmanı grup ve çevrenin." 
Böyle söylenerek yapılmak istenen başlangıçta tüm eleştirileri güya mahkum etmek. Bu söylenende doğru olan grevci işçilerin gerçekten kararlı дігепіҙікгісіг. 
Bugünkü sonuç, grevci işçilerin başarısızlığı değildir. 


ii... 


BU DA BiR EYLEM ANLAYIŞI 


GENELİŞ SENDİKASI EGO ŞUBE- 

SİNİN GENEL KURULUNDA KONU- 
ŞAN BİR YÖNETİM KURULU OYESİ, “SOSYALİSTLİĞİN EYLEMLE OLA- 
CAĞINI" SÖYLEDİKTEN SONRA, 
"EYLEM" ÖRNEĞİ OLARAK CHP' 
NİN DESTEKLENMESİNİ, 400 İŞÇİ- 
NİN CHP OYESİ YAPILMASINI VE 
ВА5ТОЕК"Ом DİSK GENEL BAŞ- 
KANI OLMASINI GÖSTERİYORDU 


Geçtiğimiz hafta DİSK'e bağlı Genel- 


İş Sendikası EGO Şubesi'nin Genel Kurulu yapıldı. Bir sendika yönetiminin tüm görüş ve çalışmalarını yansıtan belge sayılabilecek "Failyet Raporu" bu genel kurulda da okundu. Ancak Genel-İş 
EGO Şubesinin faaliyet raporu sendikal faaliyetlerin ve buna ilişkin görüşlerin pek yer almadığı bir belge oldu. Genel- 
İş Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı 
Yusuf Bilen tarafından okunan faaliyet 


Bütçe ve lüks tuvalet turizmi 


YeniHükümet bütçesinin ''namusu"'12 Mart'ın Maliye Bakanı'na havale edildi. 


% "1963 yılnda bütçenin tamanı 12 
milyar 101 mliyon liraydı. Şimdi ise 
260 milyar lira. Demek ki Türkiye o 
yıldan bu yana yüzde 2300 büyüdü.." 


21 Ocak günü İstanbul'da bir lüle 
otelin toplantı salonunda TÜSİAD Genel Kurulunda konuşan Feyyaz Berker “İstikrarı hükümet ve istikrarlı bütçe" isterken 441 kilometre uzakta; Ankara' 
da TBMM salonlarında Bütçe Karma Komisyonu ilk toplantısını yapıyordu.. 

1978 yılı bütçesinin görüşüleceği ilk 
güne, sunuş konuşmasını yapmak ісіп adet olduğu üzere Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu da katıldı... Salona giren Maliye Bakanı bamn: locamnda üç-dört gazeteciden başka kimseyi göremeyince bir iç geçirdi: "Ahh, ahh.. Nerede о eski heyecan.." dedi. Bakana cevap AP aralarından geldi: "Haklımnız beyefendi ата nerede o eski bütçeler.:."" 


ÇEHRE DEĞİŞTİREN BÜTÇE 


AP'li parlamenter haklıydı.. Meclis, тесііз olalı böylesine heyecansz bir bütçe görüşmesi geçirmemiğşti... 

1978 yılı bütçesi 2. MC hükümeti tarafından hazırlanıp Medlislere sunulmuştu.. O tarihlerde CHP'nin bütçeye yönelttiği en hızlı eleştiri "Ви bütçenin dayandığı bir yıllık program yok. Bütçe Апаyasaya aykırıdır" idi.. Ancak CHP hükümet olunca iş değişti.. Bütçe yama tasarw aniden "rub" değiştirmişti. СНР Senato Grup Başkanvekili Erdoğan Bakkalbaşı durumu şöyle açıkladı: "Bütçe yasal sınırlamalar nedeniyle 2. MC hükümetinin bütçesidir. Eski hükümet tarafından hazırlanıp komisyonda incelenen bütçenin gerek genel yapısı, gerek ekonomik ve sosyal içeriği bakımından 12 
gün içinde çehre değiştirerek Cumhuriyet Senatosuna getirilmiştir.." 

Bütçe görüşmelerinin en önemli özelliği "kontrgerilla" tartışmalarının baglatılmamna neden olmamydı. CHP Senatörü Niyazi Ünsal her fırsatta bu konuyu açtı.. 

12 Mert hükümetlerinden bu yana bir 
gelenek haline gelen "Bütçenin namusu Maliye Bakanı'na havale edilmelidir" prensbi bu bütçede de yer aldı. Maliye 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Bakanına bütçe ödeneğini istediği anda artırma yetkisi bu bütçe ile de tanındı. 

Bütçe birçok yönüyle 2. MC'nin damgamını taşıyordu. MC tarafından abartılarak hesaplanan bütçe gelirleri tahmini aynen benimsendi. MC'nin hazırladığı bütçede memurlar için ayrılacak ödenek 
9 katsayıya göre hesaplanmıştı. Katsayı 
komisyon görüşmeleri arasında 14'e çıkarıldı ama, memurlar için ayrılan pay- da bir artış sağlanmadı. Yakacak zamları da memur giderleri arasında görünmüyordu. 


TORKİYE NE KADAR BÜYODO? 


Komisyonda sık sk yüzde hesapları- na başvuruldu. Ama en ilginç hesabı AP Senato grup başkanvekili Ömer Ucuzal yaptı. "1963 yılında bütçenin tamamı 
12 milyar 101 milyon liraydı. Şimdi ise 
260 milyar lira. Demek ki Türkiye o yıldan bu yana yüzde 2300 büyüdü." dedi. 
Komisyon özellikle turizm politikam konusunda ilginç görüşler ortaya koydu. 
Turizm tarifinde ise kimse birleşemedi. 
Kimisi turizmi bir sanat olarak nitelerken, kimisi de 20. yüzyılda yaratılan bir bilim dalı olduğunu ileri sürdü. Ecevit Hükümetinin İzmirli bakanlarından Turizm Bakanı Alev Coşkun ise Türkiye' 
nin bundan sonra izleyeceği turizm politikasnı üç kelimede özetledi: “Lüka tuvalet turizmi.." Bakan tuvaletleri gerekirse tek tekinceleyecekti. Buna en çok bozulan da hiç şüphesiz düşüncelerine antidemokratik sansür uygulanacak olan "Şair Tosun" oldu.. 


“YEŞİL IŞIK" 


Bütçe, uzmanlara göre IMF'ye göstermelik olarak hazırlanmıştı. Bu amaçla birçok bakanlık bütçesinde tasarrufa gidildi. Bu tasarruf merakı bir ага o kadar hızlandı ki Sanayi ve Teknoloji Bakanlı-Bı bütçesinde yalnızca cari harcamalarını yapabilecek kadar bir para kald. IMF'ye "hazırız demek için geriye sadece bütçenin 1 Mart'da yasalaşmam kalmıştı. 
Sızan haberlere göre bütçenin yaaallaşmasndan hemen sonra bir devalüasyon yapılacak ve "yeşil ışık''ın yanmasa beklenecekti.. 


raporunda en ilginç nokta, sendikanın hükümetten istediklerinin arasına; sikiştırılınış bir maddeydi. Şöyle deniyordu bu maddede: 

". Devletin garantisi altında ve öncüliğünde, tüm çalışanlara açık ve küçük miktardan başlayan hisse senedi çıkarılarak, hızlı bir kalkınmanın sağlanmasını istiyoruz. Böylece hem ileri düzeydeki ülkelerin seviyesine çıkabilir, hem de dar gelirli emekçilerin küçük tasarruflarından yararlamImış veyonlara ek bir gelir sağiâhmış olur.” 


KİMİN İÇİN KALKINMA? 


Maddede, işçilerin tasarrıflarıyla nasıl ve kimin için bir kalkınma sağlanabileceği açık değlidi. Ancak, burjuvazinin hükümetten istediklerini bilenler için bu madde çok şey anlatıyordu. Sermaye sözcüleri, Ecevit hükümeti işbaşına geldiğinden bu yana sık sık yaptıkları açıklamalarda belli başlı beş şey istiyordu. 
Bunlardan en önemlisi, "tasarruf eğilimnin artırılması ve yatırımlar için gerekli birikimin sağlanınası" idi. Sermayenin bu çok önemli İsteği, ilginç bir biçimde Genel-İş Sendikasının bir şubesinin Genel Kurulu'nda da "İşçiler айла" dile getiriliyordu. Ve sermayenin istekleriyle "işçi Uderleri"'nin istekleri çakışıyordu! 
Sosyal demokrasinin dihyanın ber yerinde izlediği "politika" bu isteklerle: bir kez daha sergileniyordu. Emekten, emekçilerin haklarından söz ederek, onları "tatlı dille uyutmaya" çalışıp sermayeye peşkeş çeken bir politikanın somut biçimlenişi burada da görülüyordu. "İnsanca, bakça düzen"'den bahsedenler, sermayenin kazancından artacak 
"ек gelir vaadediyordu emekçilere. Ustellk tüm işçileri kapsaması, hiçbir işçinin 'tasarrıfunun' kaçmrılmamas için “kliçük ıniktarda başlayan hisse senedi" nden söz edlilyordu. 


DİSKİN ÖNCULUĞU 


Faaliyet raporunda sermayeyi memnun edecek bir nokta daha vardı. Ser- 


Bir TİP adayma daha saldırdıkır: 


mayenin işçi sınıfının politik ve ideolojik mücadelesini ve özellikle işçi sınıfı partisinin gücünü kırmak için, politik mücadeleyi aslında birer ekonomik-demokratik kitle örgütleri olan sendikalar içine hapsedip orada boğmaya çalıştığını; işçi sınıfı partisinin öncülüğünl gözlerden gizlemeye uğraştığı bir dönemde bu yolda atılan "adımlara" bir yenisi daha ekleniyordu. 

". DİSK tarihsel görevlerini yerine getirmek için, daha da büyüyecek ve İşçi sınıfımıza ve onun vazgeçilmez müttefi- ki fakir köylü, memur ve namusluaydına öncülük yapacaktır." 

DİSK'i bir siyasal parti gibi göstermeye ve kabul ettirmeye çalışanların yanlışlarının son gelişmelerle iyice açığa çıkmış olmasına rağmen, DİSK'in siyasal öncülüğünde hâlâ ısrar ediliyordu. 
Ывғапп kimin adına ve yararına sürdürüldüğüise herkesin malumuydu. 


SOSYALİSTLİK NEYLE OLUR? 


Genel-İş Sendikası EGO Şubesinin 
Genel Kurulunda Sendika Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Bilen, Genel Kurula katılanlara sosyalistliğin neyle olacağını öğretti. 

". Kendini sosyalist sayan vedevrimdiliği kimseye bırakmak istemeyen tatlı su balıklanna da, işçinin söyleyeceği sözler vardır. Ne sosyalistlik, ne de devrimdilik laf)a, lafebeliği ile olmaz. Eylemle olacağı, şaşmaz bilimdir.” 

Bir kez daha "işçiler adına" konuşan 
Yusuf Bilen, eylemleri hakkında şu bligileri verdi: 

". CHP'yi herşeyimizi ortaya koyarak destekledik. Tüm üyelerimiz görevlerini bihakkın yerine getirdi... 6 Ocak 
1976 günü Belediye Zabıta Lokalinde 


yapılan büyük bir törenle 400'ün üstün- | 


de üyemiz CHP'li olmuştur. Üyemiz işçilerin parti aldatları da, törende Sayın Ali Dinçer'e teslim edilmiş, bilahare makbuzları, tarafımızdan alınmıştır... 
Genel Başkanımız Sayın Abdullah Baştürk şimdi aynı zamanda DİSK Genel Başkanıdır." 


PLANLI SALDIRILAR SOSYALİSTLERİ YILDIRAMAZ | 


MC'nin düşüşüyle saldırılarını yoğunlaştıran faşistler, Tipli Genel Мес lisi adayı Ізтай Şahin'i katlemlerinin hemen ertesinde TİP Akındağ Belediye Meclisi adayı Yücel Cengiz'e Aydınlıkevlerdeki evinin önünde saldırdılar. Cen- М Biz'e yönelen saldırının önceden tasarlanarak ve örgütlü bir şekilde tezgahlan: | dığı anlaşılmakta, Nitekim Salı günü saat 18.00'den itibaren evi kontrol altına | alan faşistler, saat 19.00'da Yücel Cengiz'e evine girerken saldırdılar. Sayıları M 10'u aşkın saldırgan, çevredekilerin tepkisi üzerine amaçlarına ulaşamadan | 


olay yerinden kaçmak zorunda bırakıldılar. 


Olayda güvenlik kuvvetlerinin de tutumu MC dönemindeki davranış- 1 
larından hiç farklı değildi. Saat 18.00'de Yücel Cengiz'in evinin çevresinde dolaşıp, evin pencerelerinden sık sık Ісегіуі gözetleyen faşistlerl gören çevre | halkı durumu karakola bildirdi. Güvenlik kuvvetleri ise on dakikalık yolu üç saatte alarak, olay yerine ancak 21.00'de gelebildiler. Bu saldırının planlı ol- | duğu görüşünü güçlendiriyordu. Bir TİP adayma yönelen bu son saldırının ortaya çıkardığı, daha doğrusu çok açık olarak ortada olan bir gerçeği saptırmak İçin çaba gösterenlerin yüzüne şamar gibi inen bir başka olgu daha var. 
Bu olgu, başka bir TİP adayı İsmail Şahin'in hunharca katledilişinin faşistlerin örgütlü bir tertibi olduğunun inkar edilemeyecek bir biçimde ortaya çı- 


kışı. 


Ancak bilinmelidir ki, böyle saldırılar ne Yücel Cengiz'i ne de Aydınlıkevler'in ilerici, demokrat, sosyalist güçlerini yıldıramayacaktır. Tüm demokratik güçlerin örgütlü birliği, bu saldırıların ve bu saldırılardan hesap sormayan- 


ların yakasına ergeç yapışacaktır, 


е”, e 


Demokratik programlı hareketler de işçi anıfının politik önderliğini tanımadıklarında karşı saflara geçmekte zaman yitirmiyorlar. 

Bunun bir örneği de Pazartesi günü Ankara'da Karşıyaka mezarlığında yaвап. Yerel seçimlerde Türkiye İşçi 
Partisi listelerinden aday olına yürekliliğini göstermiş, sosyalist mücadeleyi bir takım kişiler gibi şadece sözde bırakmayıp, eyleme dönüştürebilmiş Partisiz mücadele olmayacağını görüp, parti çalışmalanna katılmış İsmail Şahinin cenazesinde yaşanan olaylar 'devrimcilik' adına yaratıldı, "Һіс bir grubun damgasıш bastırmama' adına yaratıldı, 'devrimci gençlik hareketi" adına yaratıldı. 


NİYETLER, OLAYLAR 


Ішпай Şahin, 4 Şubat'ı 5 Şubat'a bağlayan gece faşistlerce önce işkence pılarak öldürülmüştü. Ölüsü, intihar sü verilmek ісіп acemice aynen diğer fa- 


İSMAİL ŞAHİN 


şist demagojiler kofluğunda ağaca amlmıştı. Partili arkadaşları Pazar sabahı mahallede İsmail Şahin'i aradıklarında bulamayınca, çevre araştırmasına başlamış ve uzak bir tepenin sırtında amlı biçimde bulmuşlardı. 

Haber tez elden yayılmış ve İsmail Şahin'in evi yakınlarınca ve mahalledeki pertililerce doldurulmuştu. Bu arada İsmail Şahin'in ölüm biçiminin saptanmas, cenaze ve diğer hazırlıkların yapılmas için Partice gerekli çalışmalar başlatılmıştı. İsteniyordu ki, öldürülen kişi Partili olsun olmasın bu ve benzeri faşist cinayetler tüm ilerici, demokrat güçlerce düzenlenen büyük kitle eylemleriyle protesto edilsin. Bu amaçla tüm demokratik kuruluşlarla ilişkiye geçilmiş, İsmail Şa- bin'in üyesi bulunduğu Genel-İş sendikamnın da üyesine sahip çıkınası için tabandan baskı oluşturulmasına çalışılmıştı. 


“ODTÜ'YÜ GETİRİYORUZ" 


Ancak tüm bunlar saptıklarında hangi noktada duracağı belli olmayanlarca görülmek istenmiyordu. Kemik tüccarı po- 


zunda İsmail Şahin'in evine doluşmuş, "cenazenin sorumluluğunu’ almak ісіп olmadık yollara başvuruyorlardı. Bu аrada 'devrimci' genç kız ve erkeklerce Partililere yapılan saldırılar, İsmail Şa- bin'in evinde olan Çark-Başak afişinin ve çeşitli Parti yayınlarının önünde geçiyordu. Ama tüm bunlar önemsizdi. Cenazeyi 'devrimciler' kaldıracaktı, o kadar. 

Tim bunlar cereyan ederken ilişkiler sürdürülmekte ve İsmail Şahin'in ceanzesinin anti-faşist bir kitle eylemine dönüştürülmesi için çalışmalar yoğunlaşmaktaydı. Savcılık olayı baştan beri bir intihar olayı biçiminde yorumlamak- ta ve otopsiyi de buna göre düzenlemeye çalışmaktaydı. Otopsi Pazartesi sabahı yapılacaktı. İsmail Şahin'in politik mücadeledeki arkadaşlarıyla iş arkadaşları sabah erkenden mezarlığa gittiler. Zaman geçtikçe Belediyenin çeşitli birimlerinden ve ОРТО işçisi iken üye olduğu Sosyal-İş'in örgütlü bulunduğu işyerlerinden işçiler, memurlar, gençler gruplar halinde mezarlığı doldurmaya başladılar. 'Devrimci Gençler'den de birkaç kişi vardı. Bunlarla, cenazenin sosyalistlere, demokratlara yaraşır biçimde kaldırılması için görüşülmek istendi. Ancak verilen yanıt "ODTÜ'yü getiriyoruz ondan önce görüşmeyiz" oluyordu. Bu arada toplantı halinde bulunan "demokratik Platform"'daki temsilcileri de iki kez “arkadaşlarının yaptıklarından dolayı üzüldüklerini" belirtmek zorunda kalmışlardı. 


ÇAMURA BATA BATA 


Sonuçta istedikleri oldu. ОРТО öğrencileri ilerici yapılarına uyan biçimde tüm olarak cenazeye katılmak amacıyla mezara geldiler. Tekrarlanan görüşme 
(ейі, "niye görüşeceğiz cenaze bizim, size ne oluyor" biçiminde yanıtlandı. 
Yaptıkları uzun görüşmelerden sonra kendi açıklamalarından Öğrendiğimiz kadarıyla "polisin sekter tavrı" nedeniyle törenin orada yapılması kararlaştırıldı. Ancak, tüm bunlar törenin olayuz tamamlanması düşüncesinde olanlarca івtenmeden kabul edilmekteydi. Ne var ki 'devrimciler' de ne yapacaklarını bilmez durumdaydılar. 

Bu arada İsmail Şahin'in cenaze töreni AnkaraBelediyesindenCeyhunMumcu tarafından başlatıldı. Ceyhun Mumcu da 'dewimci gençler'le 'görüşenlerdendi. 
Ancak tam saygı duruşu bittiği anda пе olduysa "devrimci gençler' Partililerin ve işyerlerinden gelen diğer işçilerin üzerine saldırıya geçtiler.'Önderleri' çamura bata çıka, batıp çıktığı çamurdan da etkilenerek "cenazenin ӨТК (ODTÜ öğrenci temsilciliği konseyi)ya ait olduğunu ve buna biç bir siyasi yoğunluğun sahip çıkınasına izin verilmeyeceği"ni haykırdı. Ve saldırı yinelendi. Ancak karşılarında yine kendileri gibi 'dewimci' grup yoktu. Karşılarında olanlar Parti ve Partililer, onların yanlarında bulunanlar ise diğer ilerici işçilerdi. 

Saldırıları, yaptıklarının doğru olma- 


Partililer, mücadele arkadaşlarına karşı son görevlerinde 


Kefen tüccarlarına karşı, kararlı ama disiplinli ve sorumlu sosyalistler 


İsmail Şahin'in cenazesinde öğrenci gençliğin sorunlannı ап konuşma: 
lar yapıldı. "ЕуІет"і yöneten 'önder' elleri cepte, boynunda moda olduğu biçimde sarılı atkı, ağzında salya konuş mslar yaptı. İşçi sınıfının politik hareketine 'kendince' üstü kapalı ve anlamlı küfürler yağdırdı. 


KEFEN TÜCCARLARI 


Bu arada 'mecbur' olunduğu için İsmail Şahin'in ölüsü alelacele toprağa verildi. "Devrimci"ler daha sonra koşturarak ая! görevlerine döndüler. İsmail Şahin'in mezarı yerine planlanan başka mezarları ziyaret "eylemi" gerçekleştirimeye çalışıldı. Ancak bu arada seçtikleri barikat ve zor yöntemi 12 Mart döneminde şehit edilen yurtseverler için kendi 'kitlelerinde'tepkiler yaratmaktan 


başka işe yaramadı. 

İstedikleri olmuştu. Bir sosyalistin daha kefen tüccarlığını yapmışlardı. Baёпиб, çağırnuşlardı. Artık evlerine dönebilirlerdi. Yine bir ilerici, demokrat, sosyalist faşistlerce katledilene kadar. 

Demokrat özlerini bile hızla yitirmekte olanların bilınesi gereken bir şey уат. O da işçi sınıfının politik hareketiyle yani Partisiyle oyun оупапатауасаğı. Bu oyunların beklemedikleri anda en sert ve geri dönülmez biçimde cevabını alacakları. 

İsmail Şahin bir Partiliydi, Partili mücadelesini Parti disipliniyle verdi, bir Partili gibi ölmesini bildi. Onun ölüsü- ne воп görevin sosyelistlere yakışır biçimde yapılmasını engelleyenler, yaptıklarını bir kez daha düşünmek ve yukarıdakileri unutmamak zorundalar. 


Yarın utanmamak için bugünden utanın 


Türkiye'de "siyasetsiz" diye ortaya çıkan çeşitli goşist kümecikler var. 
"Siyaset'lerin, bir geçmişi, bir de geleceği, yani perspektifi olur. Geçmişleri pek köklü değil. 1971'e dayandığını kendileri söylüyorlar. Böylelerinin "gelenek"leri yalnızca 7 yıllık. Ama gelecekleri hiç yok. Çünkü böylesine başıbozuk grupların bir pespektifleri, gelişme hedefleri olsun, bu mümkün değil. 
Mümkün olan, "7 yıllık birikim" üzerine günügününe yaşamak. 

Yaşamları ise, ölümlere bağlı. Günlük yaşantılarını, ölümlerden çıkarıyorlar. "Birikim"leri geçmişin şehitlerine dayanıyor. Günlük yaşamları ise yeni şehitlere. TİP'li İsmail Şahin'in cenaze törenindeki tutumları ile bunu bir kez dahakanıtladılar. 

Опсе geçmişin şehitleri, уа da kümeciklerinin “birikim"leri. Sosyalist hareket, geçmişin şehitlerine her zaman sahip çıkacak. Gezmiş'i, Cemgil'i, Inan'ı, Aslan'ı ve Cevahir'i ve diğerleri ile çıkacak. Sosyalist hareket ne bu dnayetlerin unutulup gitmesine, ne de onlardan en az onbeş gömlek aşağı türedi "'Kahraman"ların elinde sözde bayraklaştırılmalarına müsaade etmeyecek. Geçmişin şehitlerine, şu ya da bu grubun değil, hataları ile, eksiklikleri ile Türkiye'deki ilerici hareketin şehitleri olarak sahip çıkacak. 

Belki de yüzlerce kez tekrarlandı. Tarihte iki kez olanların ilki trajedi, ikincisi komedi olur. Buna başka gerçekleri eklemek gerek: Gezmiş'in, Cemgil'in, İnan'ın, Aslan'ın, Cevahir'in ve diğerlerinin çok hatası vardı. Ama buna karşın yiğitlikleri, özverileri ve inanmışlıkları unutulmayacak. Hareket onlara bu yönleri ile, eksiği ve fazlası ile sahip çıkacak. Oysa trajedi kahramanlarına özenen komedi soytarıları, geçmişin şehitlerinin anısına da saygısızlık ediyorlar. Her türlü provokasyona, serkeşliğe, pozculuğa ve sorumsuzluğa geçmişin şehitlerini alet ediyorlar. 

Son cenaze töreninde de böyle yaptılar. Geçmişin şehitleri kadar giinümüzün şehitlerini de soysuzca sömürmekten çekinmeyeceklerini ortaya koydular. Bunlara hatırlatmak gerek: Sizler, başıbozukluğunuz; serkeşliğiniz ve sorumsuzluğunuz ile sosyalist örgüte inanan bir kişiye sahip çıkamazsınız. 
Siz tüm bu özelliklerinizle, onbeş gömlek aşağı olduğunuz geçmişin şehitlerine de sahip çıkamazsınız. Sizlerde onların yürekliliği de yok. Sizlerde yalnızca tantanacılık, pozculuk ve iş siyasete geldiğinde kuyrukçuluk var. 

Sosyalist hareket, böylelerinin peşinden giden iyiniyetli tabana doğruları anlatmaya devam edecek. Örneğin şöyle: 1971'den önce ODTÜ Sosyalist Fikir Kulübünün 500 civarında üyesi vardı. Bunların neredeyse tümü çok ama çok keskin'duvrimci idi. Aradan 7 yıl geçti. Bu 500 keskin devrimcinin еп az 45051 bugün bir yandan rahat yaşamlarını sürdiküp diğer yandan da her seçimde CHP'ye oy veriyorlar. Geçmişlerini, yalnızca içki masalarında hatırһуогіаг. O da zaman zaman. 

Bugün en keskin görünenlerinizin çoğu da yarın böyle olacak. Onun için, yarın utanmak istemiyorsanız, bugün az hata yapmaya çalışın. Hele hele, işçi sınıfının siyasi örgütünü zinhar karşınıza almaya çalışmayın. Çünkü sizler yarın dolgun maaşlarla düzene uyduğunuzda, o örgütün üyeleri yine mücadelenin içinde, görevlerinin başında olacaklar. O zaman utanmamak için, şimdiden biraz utanın. 
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Önceki hafta sonunda Çin yönetiminin Ortadoğu sorunuyla ilgili yeni bir açıklaması dünya basınında yer aldı, 
С̧КР Başkanı Hua Kuo-Feng, Pekin'de bulunan Mısır Başbakan Yardımcısı Hasan Tihami'yle yaptığı görüşmeden sonra, Çin'in "Enver Sedat'ın Ortadoğu'da: 
ki son barış girişimlerini desteklediğini” bildiriyordu, Hua Kuo-feng, Sedat'ın çabalarının Ortadoğu'da adil bir barışı amaçladığını öne sürüyor, bu iddiasını da Sedat'ın "İsrail'in tüm Arap topraklarından çekilmesini ve Filistin halkının ulusal haklarının tanınmasını istediği" gerekçesiyle desteklemeye çalışıyordu 
ÇKP Başkanı, ayrıca, "Ortadoğu sorununa süper devletlerin karışmaması" yolurdaki isteğini de tekrarlıyordu. 

Maocu Çin yönetiminin Enver Sedat ın İsrail saldırganlarıyla tek başına uzlaşma girişimlerini desteklediğini açıkça ilanetmesi, maocu politikanın maskesini bir kez daha düşürmüştür. Böylece maocu yöneticilerin, bugüne kadar Ortadoğu'dakl Arap halklarının gözünü boyayabilmek için ortaya attıkları demagojiler de kesin olarak iflas etmiştir. Çin уб. 
netimi, Enver Sedat'ın Arap halklarına ihanetine arka çıkarak, Amerikan emperyalizminin ve siyonizmin Ortadoğu' 
daki planlarına açıkça destek olduklarını belli etmişlerdir. 

Hua'nın Sedat'ın ihanetini övmek için seçtiği zaman da son derece dikkat çekicidir. Hua'nın Mısır Başbakan Yardımcısı ile görüştüğü sıralarda, dört Arap ülkesi ile FKÖ'nün, Sedat'ın ihanetine karşı Arap halklarının davasını savunmak için düzenledikleri zirve toplantısı da sonuçlanıyordu. Suriye, Cezayir, Lib- ya, Güney Yemen ve FKÖ, yayınladıklaп ortak bildiride şöyle diyorlardı: "Başkan Sedat'ın siyonist düşmana verdiği ödünler, Arap halkının ulusal ve tarihsel haklarına zarar vermektedir. Enver Sedat, işgal altındaki bütün Arap topraklarından düşmanın çekilmesi ve Filistin halkının (kendi kaderini tayin ve ulusal toprakları üzerinde bağımsız bir devlet kurma hakkı da dahil olmak üzere) bütün vazgeçilmez haklarının güvence altına alınması ilkelerine dayalı adil bir barışın gerçekleştirilmesi olanaklarını baltalamayı amaçlayan Amerikan-Siyonist planını tezgahlamanın bir aracıdır." 
Maocu Çin yönetiminin Sedat'ı desteklediğini böyle bir dönemde açıklaması, doğrudan doğruya, emperyalizme ve siyonizme karşı Arap halklarının birliğini yeniden sağlamlaştırma girişimlerini baltalamayı amaçlamaktadır. 


ÇİN'İN STRATEJİK AMAÇLARI 
AET İLE ÇAKIŞIYORMUŞ 


Hua'nın Enver Sedat'ı göklere çıkaran açıklamasından birkaç gün önce de, Çin'in AET ile ticari bir anlaşma imzaladığı açıklanmıştı. Anlaşmanın imzalanmasırı izleyen günlerde, Çin yönetimi, “stratejik amaçlarının Avrupa ile daha sıkı bir Işbirliğini sağlamak olduğunu" tekrarladı. 


заса anlat..." 


sallamış. 


na uğratabilsin.." 


MAOCULAR ŞİMDİ DE 
SEDAT'LA KOLKOLA 


Çin yönetiminin AET ile imzaladığı anlaşma da, tıpkı Arap halklarının de: vasına ihanet eden Sedat'la kolkola girmesi gibi, emperyalizmin saldırgan amaçlarını desteklemeyi amaçlamaktadır. Çin yönetimi, böylece, Batı Avrupa" yı Sovyetler Birliği'ne ve sosyalist ülkelere karşı askeri ve siyasal bir blok halinde bütünleştirme girişimlerine ortak olmaktadır. Öte yandan, Çin-AET anlaşması, Çin'e NATO'nun silah depolarına 


giriş vizesi verecek, nükleer ve elektronik teknolojiye de adımını atmasına yol açacaktır. 

Maocu Çin yöneticileri, şimdiden, 
Federal Almanya'dan helikopter, Fransa'dan tepkili avcı uçakları ve İngiltere den güdümlü füzeler ve askeri malzeme satın almaktadırlar Yakın gelecekte Çin yöneticilerinin B. Avrupa'daki saldırgan militarist çevrelerle işbirliğinin daha da sıkılaşacağı anlaşılmaktadır. 


Çin yönetiminin birkaç gün arayla, bir yandan Arap halklarına karşı Sedat'ı desteklediğini açıklaması, diğer yandan 
B. Avrupa emperyalistleriyle İşbirliğine yönelik bir anlaşma imzalaması, maocu politikanın gerici yüzünü bir kez daha ortaya koymuştur. Bu durum, gerçekte, maocu yöneticilerin Ifiasın son aşaınasına doğru hızla yol alışlarının bir kanıtıdır. İflas çok geçmeden Çin halkının önünde de sergilenecektir. 


Portekizli işçileri ekonomik hakları için mücadeleden caydırma girişimleri sonuç ver'nevecek. 


"İntersendikal'i bölemezler'” 


Portekiz'de Sosyalist Parti'nin gerici Demokratik ve Sosyal Merkez Partisi'yle kurduğu hükümetin göreve başlaması, Portekiz halkının devrimci kazanımlarını ortadan kaldırmaya çalışan güçleri yeniden cesaretlendirdi. Gerici güçlerin saldırıları özellikle işçi sınıfı hareketini parçalamayı, güçsüz düşürmeyi amaçlıyor. Bu amaca yönelik girişimler, Portekiz işçi sınıfının güçlü ilerici sendikal örgütü İntersendikal'a yönelen saldırılarda somutlaşıyor. 

İntersendikal'i hedef alan bölücü girişimler, Sosyalist Parti'nin ilk azınlık hükümetinin kuruluşundan beri sürdürülü- 


Bir ilköğretim müfettişi ilkokulun birinde olağan teftişini yapıyormuş. 
Birinci sınıfa girmiş. Siyah önlükleri, beyaz yakaları ile minimini yavrular sınıfta heyecanla bekleşirlerken içlerinden birini gözüne kestirmiş. "Се! buraуа" demiş ve eklemiş: "Вапа іс büyük adam ismi söyle. Ne yaptıklarını da ki- 


Çocuk düşünmüş. Ve başlamış anlatmaya.. 

"Birinci büyük adam Rus Generalı Kutuzou'dur. Buadam Napoleon or- | dularını usta bir askeri manevrayla engin Russteplerine çekmiş ve orada müthis Rus kışını bekleyerek Napoleon ordularını bozguna uğratmıştır. 

Müfettiş'in çok hoşuna gitmiş cevap. “Peki bakalım ikincisini bilecek тігіп?" diye sıkıştırmış çocuğu... Çocuk devam etmiş. “İkinci büyük adam Sovyet Generali Çuikou'dur. Bu adam Hitler ordularını usta bir askeri manev rayla engin Sovyet steplerine çekmiş ve orada müthiş Rus kışını bekleyerek Hitler ordularını bozguna uğratmıştır." Müfettiş şaşırmış ama bozuntuya vermemiş. "Есе.. peki üçüncüsünü söyleyebilecek misin?" demiş. Çocuk başını 


“Üçüncü adam Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat'tır"" demiş ve eklemiş: "Ви adam usta bir askeri manevrayla İsrail ordularını engin Mısır steplerine çekti. Şimdi müthiş Misir kışını bekliyor ki sonradan İsrail ordularını bozguyor. SP yöneticileri, tek başına iktidarda bulundukları bütün süre boyunca, İntersendikal'in yöneticilerini gözden düşürmek için «istemli çabalar harcadılar. Bu arada ilerici sendikaları mali yönden de zayıflatmak için çeşitli oyunlara başvurdular. Sendikalara ödenen işçi aidatlarının ücretlerden kesilerek işverenler tarafından toplu halde sendikalara aktarılmasını öngören düzenleme kaldırıldı. Öte yandan, sınıf uzlaşmacılığı anlayışını sürdüren sendikaları biraraya getiren Uluslararas Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun politik ve maddi desteği elde edilmeye çalışıldı. Örneбіп UHİSK'na bağlı olan Uluslararas tnşaat Federasyonu'nun Sosyalist Parti'ye 
210 bin İsviçre Frankı yardımda bulunmas sağlandı. 

Ancak bütün bu girişimler Portekiz" 
deki ilerici sendikal hareketi zayıf düşürme amacına ulaşamadı. İntersendikal' 
in geçen Ocak ayında yapılan kongresi işçi sınıfının birliğinin güçlendiğini ortaya koydu. İntersendikal'a bağlı alt kuruluşların tümünde yapılan seçimlerde birleşik listeler yarıdan fazla destek sağlayarak başarı kazandılar. Örneğin Lizbon'daki metalurji işçilerinin sendikasında, birleşik liste 1976'te 10 bin üyesinin oylarından yüzde 68'ini aldığı halde, son kongreler sırasında 17 bin 200 üyesinden yüzde 76'inin oylarını kazandı. 
Kongre belgelerinde Portekiz işçi sınıfının, 25 Nisan 1974'ün ileri kazanımlarını feda etmeye razı olmayacağı, bu yöndeki her türlü girişime karşı en kararlı biçimde mücadelesini sürdüreceği, sendikal hareketi bölmeye ve güçsüz par- 


çalara ayırmaya yönelik çabalara geçit verilmeyeceği belirtildi. 

Soares'in başkanlığındaki azınlık hükümetinin düşmesinden hemen sonrasında, sendikal hareketin çevresinde alarm çanları çalınmaya başlamıştı. Patronlar ve onlarla içiçe olan gerici güçler, Portekiz'in geleceğini karanlık göstererek, işçi sınıfını acil taleplerinden fedakarlığa zorlamak, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik bunalımın faturasını işçi aınıfına ödetmek istiyorlardı. Soares'in gerici DSM liderleriyle anlaşmasından sonra, Portekiz işçilerini ekonomik hakları için mücadeleden caydırmayı amaçlayan saldırılar da yoğunlaştı. Bu arada İntersendikal'i bölme girişimlerinin sanki gizli bir el tarafından hızlandırıldığı görüldü. 


Ancak bu girişimlerin de eskileri gibi başarısızlıkla sonuçlanacağına kesin gözüyle bakılıyor. 25 Nisan devriminin kazanımlarının korunması konusunda sendikal hareket içinde en çok değişik politik ve felsefi akımların temsilcileri arasında görüş ve eylem birliğinin sağlandığı gözleniyor. Bu arada İntersendikal yönetiminin, bünyesindeki tüm politik akımların desteğini alarak, emekçilerin çıkarlanıdan yana bir politika uygulanması için yayınladığı son memorandum, örgütün dayandığı sağlam temellerin bir kanıtı olarak yorumlaruyor. SP azınlık hükümetinin politikasını kınayan söz konusu "memorandum" şu cümleyle tamamlanıyor: “Bulunabilecek siyasal çözümler ne olursa olsun, öncelikle emekçilerin en acil sorunlarının çözümü kaçınılmazdır." 


ŞUKRAN KURDAKUL: Bu sergilemeyi yaparken, şu kanıyı ileri sürmüş oluyorsunuz; yıl içinde çıkan şür kitaplarmın, dergilerde çıkan şürlerin nitelikleri üzerinde sonradan durabiliriz. Ama genel bir yargıileri süren yazarlarvar, şiir gitgide kendi kabuğuna çekiliyor, diyorlar. Bu sergilemeyle, "kendi kabuğuna çekilme olayı yoktur, aksine birikimleтіп toplumaaçılması olayı karşısındayız" demiş oluyorsunuz. Bunu kanıtlamak için bu sergilemeyi yapıyorsunuz. Acaba şöyle bir soru mu çıkıyor ortaya: Kimi yazarlar kendi beğenileri doğrultusunda gelişeceğini sandıkları şiirin Пав karşısında, bütün şüri, Türk şiirini o anlayış- 
“tan ibaret görerek, onun geriye çekilme- 
“si. 


KEMAL ÖZER: ..olayını bütüne indirgiyorlar. Tamamen öyle. Üzerinde dur- 
#duğunuz noktada yatıyor asl düğümü. 


ŞÜKRAN KURDAKUL: Şimdi, bu görünüş dışında, gerek toplumcu gerçekçi akıma koşut gelişmeler, gerek o akı- 
,mın dışındaki gelişmeler bize neler getirimiştir, getirdiği bir takım yenilikler var mıdır? Örneğin benim aklıma geliyor, çok küçük bir dergide, Saçak dergisinde Yaşar Miraç'ın on kadar şiiri yayınlanmış, bana büyük umutlar verdi. Alpay arkadaşınuzın söylediği şeye değinece-Bim. Yaşları genç olan şairler bir kültür mirasını daha doğal biçimde benimsedikleri için kendiliğinden bir birleşim olanağına kavuşuyorlar galiba. O birleşim olanakları, yerel bir takım özellikleri de varsa büyük fışkırmalara yol açıyor. 
Yaşar Miraç'ın şürlerini söz konusu etmem, biraz genelden özele gitsek daha doğru mu oluracabadüşüncesinden ötürüdür. 


KEMAL ÖZER: Benim de gözlemim senin söylediğin şeyler doğrultusunda oldu. Dergilerdeki birikimlere, yıl içinde yer alan örneklere baktığımız zaman sosyalist gerçekçi şiirin yeni kuşaklarca „götürüldüğünü, geliştirildiğini görmekteyiz. Ömeğin dikkatimi çekti, yaptığım bir saptamada sosyalist gerçekçi şiirin güncel olaylardan hız alan örneklerini bu yıl içinde genç ozanların, özellikle genç ozanların götürdüğünü görmek miimkün. 
Örneğin, "Etleri Yanan Dökümcü Çırağına Türkü"'- Ahmet Erhan, "'Kuyrukta Kalpten Ölen Adamın Türküsü"'- Erdal Alova, "Gecekondusu Yıkılan Kadının Türküsü"'- İsmail Uyaroğlu, "Şili Senin Neyindir Şarkıcı Victor Јага"- Yaşar Miraç, "Direniş Günlerinde Doğan Çocuklar"": Abdülkadir Bulut, "Sinema (Етексіегіпе"- Erdal Alova, "Direniş Günlerinin Şiirleri"- Abdülkadir Bulut.. 


1977'DE EDEBİYAT 


gibi şiirlerde güncel konularda sosyalist gerçekçi şirin özgün örnekleri karşımıza çıkıyor Buradaşunu söylemek gerekir: Daha önceki kullanımlardan, bu konuda verilen ürünlerden daha çeşitlilik ve özgünlük ön sıraya çıkmış görünüyor. Bu alanda toplumcu gerçekçi şiire yöneltilen eleştiriler de bir kere daha geçersiz kalıyor. Çünkü güncel konuların ancak sloganlara dönüştürülerek yazıldığını ve bunun da eleştirilmesi gereken bir yöne- 
Нв olduğunu daha önceki yıllarda da, 77 
yılında da öne sürenler oldu ve bunun tartışmasına girdiler. Oysa biz bu örneklerde görüyoruz ki bu güncel konular özgün bir yapı içinde ve estetik bir gelişim içinde bu şiirlerde verilmiş. Sanıyorum bu yılın değerlendirmesi yapılırken bunun üzerinde durulmas gerekir. Ayrıca gençlerin dışında, güncel konularda şürlerini geliştiren, şiirlerinin estetiğini güncel konularla bağdaştıran ürünler veren, ömeğin 5 Haziran seçimleri öncesinde Şükran Kurdakul'un "Yann" adlı şüri, Berrin Taşan'ın "Sonucu Görmek İçin", 
Ruhi Su'nun "5 Haziran", Mehmet Karabulut'un 1 Mays olaylarıyla ilgili "Таmaz Ölü" şiirini de anmak istiyorum. 
Aynca yine yıl içinde Fabri Erdinç'in Doğrultu Dergisinde topluca yayınlanan şiirleri de, sosyalist gerçekçi şiirimizin bir kazammu olarak yıllar sonra yeniden yayınlanması dolayısıyla önemli. 


ALPAY KABACALI: Gerçekten de dergilerde pek çok şür yayınlandı. Özel-Бие onların üzerinde durulması yerinde oluyor. Dergilerdeki birikimin kitapları aştığını söylemek herhalde yanlış olmaz. 
Kitaplara gelecek olursak, burada özellikle birkaç genç şairi anmak gerekiyor: Özgür Coşkun, Hüseyin Yurttaş. Bunlar ilk kitaplarını yayınladılar ve başarılı ürünler ortaya" koydular. Onların dışmdaki kitapları saymak gerekirse özellikle Şükran Kurdakul'un Acılar Dönemi'nden söz etmek gerekir. Sennur Sezer, Egemen Berköz gibi adlarını duyurmuş şairlerin yeni kitapları da yılın üzerinde durulmaya değer ürünlerini içeriyordu. 
Öteki kitaplara bir bakarsak Fazıl Hüs nü Dağlarca'nın Horoz'u, çoğunlukla daha önce yayınlanmış şürlerinden ya da "Karşı Duvar Dergisi"nde sergilenenlerden oluşuyordu. Bu kitaba giren yeni şir sayısı çok azdı. Dağlarca da güncel olaylan dile getiriyordu. Dağlarca'nın kendi şiir çizgisini sürdürdüğü biçiminde bir yargya varabiliriz. Atilla İlhan'ın Böyle bir Sevmek'i için, daha önceleri tutturduğu çür düzeyinin bu kitabından daha ilerde olduğu biçiminde bir yargı var. Ben bu yargıya katılıyorum. 


ŞUKRAN KURDAKUL: Şiirimizin genel sorunlarını konuşmak amacında değildik. Fakat şürimizin genel sorunları açısından 1977 yılındaki gelişınelere bakmaya çalıştık. Düşünebiliriz ki, toplumcuşerçekçi akım dışında olsun, toplumcugerçekçi akım içinde olsun, şairler Türk dilinin gelişmesine birinci dereсебе yardımcı olan unsurlardır. Günümüzde toplumsal sorunlara açık olmayan duyarlıklar, şiir tezgahlarına katkıda bulunacak girişimler getirmişlerse dolaylu yoldan onlar da kültür mirasnın içinde bulunacak unsurlardır. Böyle bir olay hatırlıyor muyuz bu yıl? Dergilerde çıkmış şiirlerde olsun, kitaplarda olsun.. 


KEMAL ÖZER: Sosyalist gerçekçi şürin dışında... 


ŞUKRAN KURDAKUL: Yani, bilinen bir söz var: Yahya Kemal, kendisi devrimci değildir ama şürimizin devrimi- ne yaşadığı dönemin koşulları bakınundan büyük katkıda bulunmuştur. Bu yıl 
Türk şiirinde böyle birşey söz konusu mu? 


KEMAL ÖZER: Hayır, bence söz konusu değil. Üstelik genel olarak sosyalist gerçekçi şürin dışındaki ozanlarımızın şiirlerinde şöyle bir gözlem yapabiliriz sanıyorum: Bu ozanların şiirlerindeki metafizik eğilim gün geçtikçe artmakta. 
Bunu saptayabiliriz. Bir de gündelik gerçeklerle, toplumsal olaylarla ilgilenir görünme eğilimi gözlenebilir bazılarında. 
Adeta şöyle bir şey söz konusu; Yaşlanmakta olan ozanların şiirlerinde bir me-Tafizik, sözcük metafiziği denebilir buna, doğasz doğa şiirleri, insansız insan şiirleri, duygusuz duygu şiirleri yazma eğilimi çok açık olarak, günden güne artarak görülüyor. Buna karşılık, bunların gençlerinde, yahut orta kuşağında, güncel olaylarla. ilgili dizeler göze çarpmakla birlikte bunları yalnız şiirlerinin bütünlüğü içinde bir değer verdikleri için değil, estetiklerinin içinde vazgeçilmez bir parça, bir öğe olduğu için değil, sadece bir süsleme motifi olarak kullanma eğilimi de göze çarpmakta, 


ŞUKRAN KURDAKUL: Yani, sosyalist gerçekçi şiir akımının dışındaki şairler artık bildirilerini yitirmişlerdir, kendi bildirileri olmam gerekirdi, dayandıkları bir feslefe olmas gerekirdi, sosyalizmin dışında bir dünya görüşüne sahip olmaları gerekirdi, onların şiirine bunların getirdiği duyarlık kaynaklık edecekti, ondan da yoksun kaldılar mı diyorsun? 


KEMAL ÖZER: Evet, büyük ölçüde öyle. 


ALPAY KABACALI: Şöyle denebilir; şiiri adeta bir dilolayı biçiminde görüyorlar, sözcükler üzerinde duruyorlar. 
Bunun için de gerek toplumsal olaylara gerek başka konulara açılamıyorlar,sözcük oyunu yapıyorlar. 


ŞUKRAN KURDAKUL: Sanıyorum біг olayları üzerinde düşündüklerimizi belirtmiş olduk. 


я ALPAY KABACALI: Deneme, eleştiri, gezi üzerinde dunnadık. 


ŞÜKRAN KURDAKUL: Evet, örneбіп Cem Yayınevi bir eğitim dizisi meydana getirdi. Daha öncede böyle girişimler olmuştu. Örneğin Varlık Yayınevi 
Türk klasikleri üzerine 70-80 kitap yayınladı. Hazırlanış yöntemleri çok harcıalem kitaplardı bunlar. Cem Yayınevi" 
nin Eğitim Dizisinin kendisinden önce yapılan çalışmalardan bir farkı, bir ayrımı, bir yöntem değişikliği söz konusu mu? 


ALPAY KABACALI: Daha ciddi hazırlanmuş kitaplar... Öncekilerle bir karşılaştırma yaparsak daha ciddi ve bol örnekli... Denemeeeleştiri türlerindeki öte- 


ki kitaplar üzerinde de durnamız gerekir. Özellikle Şükran Kurdakul'un edebiyat tarihi Çağdaş Türk Edebiyatı - Meşrutiyet Dönemi. Şimdiye kadarki edebiyat tarihlerine benzemeyen, titiz bir çalışmaydı. Edebiyatla toplumsal olaylar arasndaki ilişkiyi ortaya koymas, kalıp yargılardan kaçınıp kişileri ve akımları yerli yerine oturtması bakımından yenilik getiriyordu. Ayrıca Cevdet Kudret'in Abdülhamit Devrinde Sansür, Özdemir Nutku'nun Meddahlık ve Meddah Hikayeleri, Metin And'ın Dünyada ve Bizde Gölge Oyunu adlı kitaplarını da 77'nin ürünleri aramndaanmamız gerekir. 


ŞUKRAN KURDAKUL: Türkiye Yazarlar Sendikası yayınlarından Hikmet Altınkaynak'ın 1940 Kuşağı adlı bir araştırma kitabı yayınlandı. Bunun bazı çevrelerde tepkileri oldu. 1940 kuşağı yalnız sosyalist gerçekçilerin tekelinde değildir, bu bir kuşak hareketidir yollu eleştiriler oldu. Kemal Özer sen bu eleştirilere katılıyor musun? 


KEMAL ÖZER: Hayır katılmıyorum. 
Şimdiye kadar yapılan saptamalarda, bu kitaba karşı gösterilen duyarlığı taşıyan kişiler 1940 kuşağı saptamasında tam kendi eleştirdikleri doğrultuda davrandılar. Yani 1940 kuşağını özellikle ozanlarını sayarken sosyalist gerçekçi ozanları bu sayımın dışında bıraktılar ve edebiyat kamuoyu gözünde 1940 kuşağı olarak belli kişilerin canlanmasını ve yaşamasını sağlayan yolda girişimde bulundular şimdiye kadar. Sanıyorum ki Аіtınkaynak'ın yapıtına en azından böyle bir duyarlık göstenneleri aykırıydı. İkindsi edebiyatunızda 1940 kuşağı olarak зіБпеп, anılan yazarlar ve ozanlar kuşa- 
$ı bu kitapta yer alan toplumcu gerçekzilikten kaynaklanan kişilerdir. 


ALPAY KABACALI: Birde çocuklar için edebiyat konusu var. Tanınmış yazarlarımızın çocuklar için hazırladıkları kitaplar yayınlandı. Bunların sayısı epey kabarıktı. 


KEMAL ÖZER: Bu konuda yapılan bir tartışma 77 içinde de geçerliliğini korudu. Çocuklar için ауп bir edebiyat söz konusu mudur, ya da böyle bir ayrım yapılmalı mıdır konusunda yazılar yayınlandı, tartışmalar yapıldı. Benim kanıma göre çocuklar için ayrı bir edebiyat derken, bunun edebiyatın niteliksel ayrımından kaynaklandığını düşünmek gerekir. Yani nitelik açısından iki ayrı edebiyat, çocuklar için ayrı, büyükler için ayrı edebiyat söz konusu olmamalı. Bu bir nicelik sorunudur. 
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ER MESSEN O 


NAZIM HİKMET, YOLCU" VE 


IŞIK TUTTUĞU SORUNLAR 


| Yılmaz ONAY 


Almanya'da faşizmin ilk çapulcu takımları daha 1920 Mart'ında (Sosyalist devrim hareketini hiç tereddütsüz kanla bastırmış olan yeni sosyal demokrat iktidarın kararaz bakışları önünde) Berlin sokakların- da gövde gösterileri yaparken söyledikleri marş: 


"Demir miğfer üstünde gamalı haç 
Siyah - Beyaz - Kırmızı renklerimiz..." 
diye başiayıp, 
“İşçi, İşçi! Göreceksin gününü 
Namlumuz burnuna dayandığında. 
Birilklerimiz paramparça edecek 
Seni, işçi denen domuz seni!" 
diye bitiyordu. (1) 


Bizde: de faşistler ülkemiz işçi sınıfına ve emekçi halkına dişmanlıklarını, onun öz şairi Nazım Hikmet' in "Yolcu" adlı oyununun oynandığı İstanbul Belediye Fatih Tiyatrosuna bomba atarak bir kere daha ifade etmek istemişler. Özellikle de Nazım'ın anıldığı günlere raslatarak... Faşistler de Nazım'ı anmadan geçemiyorlar besbelli ama tabii kendi usullerince, yani tahrip etmeğe çalışarak. (Nitekim ardından da Üsküdar Tiyatrosunu bombaladıklarım öğrendik). Çünkü burjuvazi, yani sermaye sınıfı, ve faşistler, yani burjuvazinin maşalan, uşakları, çok iyi biliyorlar ki, Nazım'ın bir tek şiiri veya oyunu, burjuva sınıfının aynı alanda asla yarışamıyacağı güçte birer "sınıf silahı, işçi sımfı ve emekçi kitleler silahı"dır. Hele "Yolcu" uygulamasındaki gibi doğru ve iyi değerlendirilmişse.. 

Nitekim Nazım, kendisi hakkında : "İçlerinde ‘Taranta Babu' ve sırf Ideolojl propagandası olan parçalar çıkarılırsa... dâhi sıfatını alabilecek" diye yazan bir burjuva sanatçısına şu cevabı vermiştir: "Ben bir dâhi değilim, fakat iyi bir sanatkarım ve bunu herşeyden önce ideolojime borçluyum. Eğer sizin (Burjuvazinin Y.O.) iyi sanatkârınız yoksa Ideolojinizin bugün artık iyi sanatkâra muhteva olamıyacak kadar tefessüh etmiş (kokuşmuş Y.O.) olmasından gelir." (2) 

Bizde faşistler, taktik gereği, başta örneklediğimiz türden açıkça işçi sınıfı düşmanlığı şarkılarım ulumaya geçmediler henüz, hatta tam tersine "Kapitalizme karşıyız" gibi aldatmaca sloganlar attırma numarasındalar, bomba ile, balyoz ile, kelepçe ile saldırmaktan başka şey gelmiyor eilerinden işte... (Bu bakımdan, her iki tiyatrodaki tahribatı onarırken, yıkmtıları tamamen yoketmek yerine, çerçeveleyip üstüne “Faşizmin işçi sınıfı düşmanlığmın, insanlık ve kültür yıkıcılığının ibret görüntüsü" diye yazarak, sürekli göz önünde kalmasını sağlamak daha iyi olur herhalde...) 

Öte yandan, bu vesileyle "Yolcu" oyunu ve uylanışı üstünde - yeraldığı dolayısiyle çok kısa da olsadurmakta yarar var. Özellikle, tiyatro sanatına kendi ideolojik bakışımızı sağlamlaştırınada, kendi aramızdaki ilerletici tartışmalara ışık tutmak adına... Bunun için, başka üç oyun ve uygulama ile somut karşılaştırma yapma olanağımızı değerlendirebiliriz: Ali Taygun'un Nazım'm "Kuvayi Milliye Destanı"nı "Fabrikalardan" adı Пе sahneye uyarladığı ve geçen mevsim sonu - bu mevsim başı kısa süre Ankara Çağdaş Sahne'de oynanıp kalknuş olan uygulama, Bilgesu Erenus'un İstanbul Dostlar Tiyatrosu'nda oynanan "İkili Oyun"u; Beklan Algan'ın İstanbul Belediye Tepebaşı Deneme Sahnesl'ndeki "Cesaret Ana" (Bertolt Brecht) uygulaması. 


"FABRİKALARDAN" İLE KARŞILAŞTIRMA: 
NAZIM'I "KULLANMAK" МІ, 
“DEĞERLENDİRMEK" МІ? 


Bunlardan ilkini, yani Çağdaş Sahne'deki "Fabrikalardan" oyununu "Yolcu" Пе karşılaştırmak, Nazım'm esasen çok bilinen “Kuvayı Milliye Destanı" gibi bir şilrinin bugün tiyatro sahnesinde kullanılması sorunu yönünden ilginç. "Yolcu"yu sahneye koyan Savaş Dinçel ve oyuncu kadrosu, Nazım'ın oyununu inceden inceye ve tiyatrocu ustalığı ile tahlli edip tüm doğrularının sahnede gözle görülür, elle tutulur netlik- te kavranmasını sağlayan bir sağlıklı yaklaşım ve saпасі gücü koymuşlar ortaya, Buraya varmışlar bir kere, Nazım'a bu katkıyı başarınışlar da, buna ek olarak, yani gene oyunun daha tam anlaşılması adına, oyundaki durumun geçtiği tarihsel ortamı vermek 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ıçın gene Nazım'ın şlirinden yararlanmışlar. Yani kurguda Nazım'ın her iki malzemesi, birbirinin anlaşılması ve işlevini bütünleyerek güçlendirecek yönde değerlendirilmiş. (Evet, şilrin montajı, belki müzikleme ve diğer teyatral boyutlarla, sanatsal katkı yönünden de, ayru sanatçıların oyunu uygulamadaki başarıları seviyesine yükseltilebilse, elbette ki İşlevi de daha çok yönlü olurdu.) 


Ama, şiirden yapılan seçmeler, oyun bölümleri- nin iç gelişimi ile dış tarihsel ortam arasında seyircinin doğru diyalektik ilişkiler kurmasını sağlamada іѕаbetli; bunları bölüm geçişlerinde seyirciye - biç değilse sade, doğru ve anlaşılır biçimde - okuyan oyun kişisi de, esasen oyunun sonunda Nazım'ın aynı amaçla, aynı meseleyi getirmek için oyuna soktuğu Atlı (yani dış tarihsel gelişimin ana figürü, kurtuluş savaşçısı). 

Bu nedenle, yukarıda kurgu için söylediğimiz temel yargı geçerlidir. Öyle ki, Nazım için, yukarıda belirttiğimiz burjuva sanatçısının, ideolojiye karşı çıkarken Nazım'a dâhi demek zorunda kalması gibi, bu oyun ve uygulama için de bir burjuva sanat dergisi (3), şiirlerin montajma karşı çıkarken, oyun için şunları yazmadan edememiş: “Dışarıda bir ulusun ölüm kalım savaşı, varolma sorunu, içeride bencil çekişmeler, didişmeler, korkunç yalnızlıklar... Aynı kabus seyirci üzerine de kolaylıkla çökebilirdi... Savaş Dinçel oyuncuların da büyük çapta yardınu ve katkısıyla bu tehlikeyi yoketmiş. Ayrıntıları, sözcükleri, söylenmiyenleri, duyulanı, hissedileni, görünmeyeni... 
vurgulayarak, çeşitli anların altını çizerek, ya güldüren, ya düşündüren, fakat hep inandıran ve kesinlikle sıkılmanıza olanak tanımayan bir oyun çıkarmış.” 

Buna karşılık Ali Taygun ve Çağdaş Sahne'nin, "fabrikalardan" adını verdikleri "oyunlaştırma"da, Nazım'm "Kuvayi Milliye Destanı"nı ana malzeme olarak kullanıp, bunu oyun haline getirmenin yolunu aradıkları anlaşılıyor. Yani "Yolcu" uygulamasındaki yaklaşınun tam tersi. Ayrıca, Nazım'm bir oyununu doğru biçimde bütünlemek için gene en güzel malzeme kendi şiirleri içinde bulunurken (Çünkü yapacağınz bütünleme sadece yorum, dikkat çekme, tarihsel perspektif getirme adına yabancılaştırma - şiir veya şarkı - unsurlarından ibaretken), bunun tersi elbette ki mümkün değildir. 

Yani ille onun bir destanını oyunlaştıracağım, derseniz, gerekli malzemeyi elbette ki gene şairde arayamazsınız. Çünkü aradığmız artık bir "ек" veya "bütünleyici" değil, tersine, sizin yapmanız gereken şeyin, yani "Нуаіто "пип kendisidir. (Nazım'ın bir destanını, ya da şiirlerini, sözlü ya da müzikli koro-solo biçiminde düzenleyerek sunmak başka şey). Hele bir de "Fabrikalardan"'daki gibi, oyunlaştıranın ve oynayan tiyatronun bu dönemde tüm kendini göstermek istediği güncel "lafları da ona tıkıştırmağa ve de Nazım'm destanından kendimiz için devrimci-ticari oyun çıkarmağa kalkarsanız, yapılan iş, Nazım'ı bugünkü mücadelemizde "değerlendirmek" değil, tam tersine, sımf mücadelesinin şalri Nazım'ı, kendi bireysel küçük burjuva devrimcilik görüntünüz için "kullanmak" olur. İşte Ali Taygun'un ve Çağdaş Sahne'nin uygulaması da, Haziran 1977 dergisindeki tumturaklı iddialarına karşın, tüm kaçınılmaz sonuçları ile bu temel yanlıştan ibaret olmuştur. 


"İKİLİ OYUN"LA KARŞILAŞTIRMA: 
"SOSYALİST GERÇEKÇİLİK" VE 
BURJUVA SANAT GÖRÜŞÜ 


İlk karşılaştırmayı tam bu - iddialarla uygulamamn tersliği - noktasında bırakıp ikinciyi karşılaştırına- ya, Nazım'ın "Yolcu" oyunu ile Bilgesu Erenus'un “İkili Oyun"unu karşılaştırmaya geçebiliriz. (Aslında oyunun, örneğin bir “Bitmeyen Kavgayı oynamış Dostlar Tiyatrosu'nda oynanmakta olması nedeniyle, yazılı eleştiri getirmek gereğini duymuyordum. Ancak, yazarının, Yürüyüş'te yayınlanan - 138. sayı - Kemal Özer'le konuşmasını izleyince, Özer'in ince воrularında getirdiği eleştiriyl bile tam tersine kulianarak hiçbir şey öğrenmeme ve asla hata kabul etmeme eğiliminin egemen olduğunu gördüm. Bu durumda, yazarın daha bu işin başındayken tavır olarak da - çok sözünü ettiği "dost, ahbap" çevresinin de saptırması Пе herhalde - yanlışa saplanan tutumunu değlştirmesi için - çünkü bu 15 dost ahbap işi değil - Nazım" 


İİ ni 


la bir somut karşılaştırma belki yararlı olabilir diye düşündüm.) 

Nazım “İnsan Manzaraları" için şunu diyor: (4) “İstiyorum ki bu Insan mahşerinin konkre ifadesi okuyucuya ana hattında muayyen bir devirdeki, muhtelif sınıflara mensup Türkiye insanları vasıtasıyla Türkiye'nin muayyen bir tarihi devredeki sosyal durumunu anlatsın. Tabii donmuş bir halde değil, diyalektik seyri ve akışı ile... Türkiye cemiyetin! çevreleyen dünya durumu - muayyen bir devrede anlaşılsın.. - nereden gelinip, nerede! olunduğu, nereye gidildiği? sualine - sahamın içinde âzami imkanlarla cevap verilsin." 
Yalnız bu cümleler bile, sanatta sosyalist gerçekçilik' in temelini koymada en öz ve en gizel ifadeyi getirmekte. Gerçekten de, bu ifadeden yalnız (altını bizim çizdiğimiz) “sanıflar", "diyalektik seyri ve akışıyla" ve "nereye gidildiği" gibi kısımları bile çıkarmakla, sosyalist gerçekçilik boyutunun nasi kaybolduğu hemen görülür. Çünkü bu boyutları Içermeyen bir sanat, sosyalist bakış açısında, esasen "gerçekçilik" olmaktan da çıkar. Yani, bugünün içinde varolan ve bugün'le diyalektik ilişkide bulunan gelecek'i, bilimsel sosyalist bakışla görmeyen ve getirmeyen bir ѕаnat, bizce "gerçekçilik" de değildir, güdük ve darmadağınık bir bakış bocalamasıdır. Peki ая! bu bocalamaya "gerçekçilik" diyen sanat görüşü yok mudur? 
Elbette vardır, hem de burjuva dünyasında en yaygın ve en revaçta olarak... Ama işte bu sapma kadar "burjuva" gerçekçiliğidir. (5) 

Şimdi her iki oyunu Nazım'da en iyi Ifadesinl bulan bu esaslar ışığında gözden geçirelim: "Yolcu" oyununun girişinde Nazım bir aktöre şunları söyletiyor:"... Şimdi, oyunumuza başlıyoruz. Ve bir, belki iki saat bir davayı müdafaa edeceğiz. Eğer müdafaa edeceğimiz davayı haklı bulmasaydık oynamazdık.." 
Oysa oyun, yüzeyden bakılırsa, ta en sonuna kadar, hep bir ücra istasyona kendi kendilerini kapatmış denebilecek üç kişinin en küçük sorunları girdabmda bireysel çatışmalarından ibaret görünüyor. Ancak еп” sonda dışardaki “haklı kavga"nın milltanı “Atlı'nın devreye girmesi ile bu kapalı kutu kırılıyor ve yanlışın kısır döngüsü içinde kıvranan bu üç kişi esas kavgada doğru yerlerini alıyorlar. Peki Nazım'ın dediği dâvâ nedir ve "ѕоп"ап önce "iki saat boyunca" nerede, паз! savunuluyor? İşte bunu, oyuna ve kişilerin sınıfsal niteliklerine yüzeysel değil, aynı doğru ideoloji ile 
bakarsanız anlıyabilirsiniz, ama böyle bakıp böyle ц 4 
guladığınızda da "dâvâ" hiçbir bulanıklığa ve kı 
mağa meydan vermiyecek kesinlikte konmuştu 3 

Özellikle o "son", bu kesinlik adınadır vı | şılmaz biçimde zorunludur. Ancak, пе о Г çiş, пе de oraya kadar “dâvâ"yı seyirci рб: etli canlı oluşturma (yani Nazım'ın iki saat boyunca 


bakışla kısaca işlenmemiştir. Çünkü öyle yapınca da, yapılan şey belki “sosyalist gerçekçi" olahllirdi ama bu sefer de "Sanat" olmaktan çıkardı.(6) Nazım, bunun İlkesini de eksik bırakmamış nitekim. Yukanda verdiğimiz "ѕаһатип içinde âzami imkanlarla" sözünü, аут mektubunda şöyle tamamlamış: "Teblike şemacılığa düşmektir. Şemacılıktan kurtulmak için insanları ve hadiseleri mümkün mertebe çok taraflı olarak vermeğe çalışmak lâzım." 

Ama, burjuvazinin “şemacılık”, “slogancılık" yaygaralarına (7) kapılıp, sanatlarında İdeolojik net-ШІ feda etmeğe seçenler, kendi istekleri ile "burju- | va sanatçılığını" kabul etmiş oluriar (kendilerinin görememesi bu gerçeği değiştirmez). Nazım açıkça koymuş oyunun başında : "Müdafaa edeceğimiz dâvâyı haklı bulmasaydık oynamazdık". Yani ne kavgayı, пе de kavgaya katılanları, ne de işlediğim figürlerie sahneye getirmem gereken sımf ve tabakaların kavgaya katılması “dâvâ"sını, somut koyamıyacaksam, açıkça savunamıyacaksam, oynamam bu oyunu, diyor Nazım. Nedenini de biz tamamlıyalım: Çünkü o zaman asıl o уагаппкі "КІШ oynamak" olur. İşte "İkili Oyun" yazarı Erenus'un, göremediği temel yanlış. 


YOLCU'DAKİ "DAVA"NIN TAM KARŞITI 


Kemal Özer'in Yürüyüş'te yayınlanan "Konuşma"da, Erenus'a sorusu: "Kesin bir çözüm demiyelim ama, seyirci önüne çıkarılacak köklü bir seçeneğin üzerine daha fazla basılması gerekmez miydi?" Ve “İkili Oyun" yazarı Bilgesu Erenus'un cevabı: "Dost ahbap bağışlasın bizi, ikiil oyunun bu akışı içinde, ikili oyunun kadınınm da erkeğinin de başkaca çaresi yok, dansedecekler, oyunun sonunda . Böyle bir son da, Dostlar Tiyatrosu seyircisi Için (aydın, уап aydın, işçi, öğrenci vb. deniyor soruda) sanırız yeterince güçlü bir seçeneğin vurgulanması ve hatta kesin bir çözümdür." 

Bir kere sayın yazar şunu bilmeli ki, oyununu örneğin parayla oyuncu tutup kendi evinin salonunda o çok sevdiği burjuva dost ahbap'ına oynatıyor olsaydı, ya da örneğin Nisa Serezli Tiyatrosu gibisinden bir burjuva tiyatrosunda bu oyun oynanıyor olsaydı, hiç de garipsenmez ve kimse de böyle sorular sormazdı. 
Ama iş, bu oyunla devrimci tiyatro seyircisi önüne çikıp devrimci tiyatro yapma iddiasına geldi mi, değil 


bağışlamak, düpedüz hesap sormak, her sosyalistin görevidir. Çünkü: Sahneye (bilerek bilmeyerek) getirdiği iki tip'in (kendisi anıfssl tahlilini yapmamışsa bu zaten başlıbaşına hatadır) sınıfsal nitelikleri: Biri "Бапkada çalışıyor”, yani bugün önemli kesimi (Yolcu' daki makasçının da ötesinde) örgütlü sınıf mücadelesi içinde bulunan "Banka İşçisi" ve yani sınıf mücadelesine ve sosyalist mücadeleye mutlaka kazanılması gereken ve kazanılması “dâvâ"mız olan bir sınıfsal karakter, diğeri "üniversitede öğretim görevlisi”, yani bugün önemli kesimi örgütlü sosyalist mücadele içinde İşçi sınıfı yanında yerini almakta olan ve gene пе kadar mümkünse o kadarının mücadeleye mutlaka kazanılması gereken küçük burjuva aydın, yani o da dâvâ- ya kesin dahil bir sınıfsal karakter. 

Öyleyse yazar, ne kavgayı, ne kavgaya katılanları hiçbir şekilde sahneye getirmediği gibi, bir de oyununda bu sınıf ve katmanlar “sonunda dansetmekten başka çareleri yoktur" diye genelliyorsa ve bunu da hiç çekinmeden "Кесіп bir çözüm" diye savunabiliyorsa, kendisi istese de istemese de, bilse de bilmese de, düpedüz burjuvazinin dâvâsını savunmaktadır. 
Kendisi istediği kadar: "Biz İkili Oyun'un kotarıcıları, İkili Oyun'u hastalıklı ilişkilerin sergilendiği değil de, seyircinin hastalıklı ilişkilere karşı aşılandığı bir oyun olarak düşünüyoruz" desin, yaptığı iş, İonesco' пип "Gergedan"mdan tutun da yüzlerce burjuva oyununda yıllardır burjuvazinin oyalamacısı olarak sürdürülen "burjuva dünya görüşü Пе salt eleştiri ama kesin 5-2 ұлығ şınngasından başka birşey değildir. Ме 

г ki, örneğin Їопевсо, açık bir Marksizm düşmanı- 
"ап. Оува Saym Erenus'un hiç de öyle olduğunu sanmıyoruz. O halde Nazım modelini ve sosyalist gerçekçiliği daha yakından ve lütfen hata kabul etme uygarlığı ile incelemesini önerelim. 


“CESARET АМА" UYGULAMASI İLE KARŞILAŞTIRMA: DOĞRU MALZEMEYE 
TERS YAKLAŞIM 


İstenbul Belediye Tiyatrolarından birinde Nazım' m Yolcu oyunu, uygulamada doğru yaklaşımla daha 


“bir bütünlenirken, bir diğerinde (Tepebaşı Deneme 


Sahnesi) Brecht'in ideolojik ve teyetral bakımdan en olgun ürünlerinden "Cesaret Ana" oyununun, uygulamada tam tersini yukarda belirlediğiniz iki temel yanlışm ikisine birden kurban edildiğine tanık oluyoruz: Birinci yanlış gene bir sanatçının kendi bireysel gösteriş'i adına bu kez biçimsel "çarpıcılık"lar peşin- 
‘de koşması yüzünden, doğru ve esasen çok deneyden geçmiş sağlam bir metnin "anlaşılmaz" hale getirilтезі; ikincisi ise, gene gerçekte burjuvazinin tüketim toplumu, amaçsız toplum belirtilerinden olan "уеліlik için yenilik" bisterisinin kültür alanındaki para- 


Türkiye'nin en iyi beş müzisyeninden biri, Bir çok plak şirketinde aranjör olarak çalışmış, bir çok dış festivallerde Türkiye'yi temsil etmiş bir kişi. Eurovislon jürisine seçilmesinin nedeni ise pop müziğini iyi bilmesi. Bütün bunlar iyi hoş ama, yine de Şerif Yüzbaşıoğ-Ішпип parasal durumunun bozuk olma- için neden değii. Şerif Yüzbaşıoğlu'nun büyük borçlarının olduğu, hatta telefonuna bile haciz konduğu müzik çevrelerinde herkesin dilinde. Zavallı Şerif Bey azgelişmiş ülkenin sanatçısı olarak ne zor durumda bir bilseniz. 
Eşi Şenay kısa süre öncesine değin hiç bir sahne teklifi almıyordu. Çok sıkıntı içindeydiler çok. 

Şerif Yüzbaşıoğlu Eurovislon jürisine seçildikten sonra, Serpil Barlas finale kaldı. Barlas finale kaldıktan sonra ise Şenay Serpli Barlas'ın üvey babasının gazinosunda çalışmaya başladı. Uğurlu geldi Eurovision bu aileye. Sonra Şerif 


Yüzbaşıoğlu eurovision fnallerine kalan bir çok parçada plano çaldı. Ara şartnameye aykın olmasına rağmen yani bir іші üyesinin Eurovlslon parçalarından hiçbirinde çalmaması gerekir maddesine Tağmen şu sözleri söyledi Şerif Yüzbaşıoğlu:"Anadolu Majör grubunun parçasında iftiharla plano çaldım." Tabi daha 
sonra iftiharla piano çaldığı parçaya 1 
puan vermesinin nedenini açıklayamadı. 

Eurovision uğurlu geldi dedik de aklımıza geldi. 
Yüzbaşıoğlu'nun telefonu bu rada ha- 


lelinden başka birşey olmayan "deney için deney" yozlaştırmasına bunun tam karşıtı olan kültür alanından "ünlü bir eserin alet edilmesi. 

Çok kısa notlarla örnekleyelim: Brecbt bu oyunu emperyalist savaşa karşı, İkinci Dünya Savaşı Sırasında yazmış, ama o günün olayları ve kişileriyle değil de geçmişin "otuz sene harpleri"'nden yabancılaştırmayla anlatmayı seçmiş. Oysa uygulamada bakıyoruz, Cesaret Ana'nın ünlü arabası bir savaş jipinden bozma, askerlerin -evet ne hikmetse yalnız askerlerin- kıyafetleri de modern. Ата oyun aynı oyun. Bu Brecht'in "otuz sene barpleri"nden ustaca yaptığı yabancılaştırma'nın özünün yönetmence asla anlaşılmadığını gösterdiği gibi, onu sadece karmakanşık etmekten başka şeye de hizmet etmiyor tabii. Ama adı "deney". Aynı şeklide "döner sahne" Brecht'te açık ve sadece bir amaçla, çok değişken sahne koşullarına seri ve estetik bir çözüm getirmek Için: kullanılmışken, burada bakıyoruz, seyircinin koltukları "döner" yapılmış, sahne çepeçevre olmuş. 

Ama, seyircinin burnunun dibinde gereken deği-Şikiikler gene yapılamadığmdan, sonuç sabit sahne- den farksız olmuş. Yani pratik ve estetik bir yararı olmadığı gibi, fazladan bir de hem seyircide, hem çevre sahnede dikkat dağıtıcı, zorlama bir bitmez tükenmez trafik. Bunun da adı deney. Brecht'te müzik ve yorum şarkısmda esas olan, seyircinin izlediklerine daha objektif, genel ve eleştirici gözle bakmasını sağlamak an-Iamında "yabancılaştırına" ve herşeyden önce de "апlaşılırlık"' ve “zevk alma"dır. 

Uygulamada ise, program dergisinden müzikçinin bir tek cümlesini vermek yeter sanıyoruz: "İzleyici müzlko-fiziksel uyarılarla verici kaynağa bağlamak ve böylece verici kaynak ile alıcı kaynak arasmda kurulan bu köprüden, bilgi hücrelerini taşıyan tren kompartırnanlarını geçirmek gerekiyordu.".. Neyle kimin gözünü boyuyoruz? Gene müzikçinin tek anlaşılır cümlesi herşeyi açığa vuruyor zaten: "İşte bu nedenle pop yani, halk müziğinin alt yapı ögelerini kullanmayı uygun buldum". Yapılan ise, sırf Neco ve Ayla Algan' m popülaritesi hatırına, şarkıları onların sesinden hoparlörden verip, sahnedekiler de seyircinin burnunun dibinde ağız açıp kapama numarasını yapamıyacakları için onlara da söyletme şeklinde, bir garip canlı-playback, ki anlaşılır gibi değil. 

Deney'in böylesine şu benzetme çok uygun düşüyor doğrusu: Kapısı penceresi açık eve binbir zorlukla bacadan girip, ocak deliğinden bakarak da herşeyi çarpık, çurpuk ve anlaşılmaz görmek.. Oysa Yolcu'yu uygulayan sanatçılar, Nazım'm doğrularına, dosdoğru 

• yaklaşıp Içtenlikle inceledikleri için, Brecht'in yöntemlerini Nazım'm oyununa (Ше de ara şiirleri kastetmiyorum, hatta daha çok da bizzat oyunun sahnelenişindeki yöntemi kastediyorum) çok daha ustaca 


Eurovision'da ne dolaplar döndü? 


Yeni telefonunuz 


hayırlı olsun Şerif bey! 


Şerif Bey. 


Şerif o Yüzbaşıoğlu'na 


.ku'nun şu cümlesine rastlıyoruz: 


cizden kurtuldu ve yeni numara verildi. 
Yeni numara ise 43 12 12. Hayırlı olsun 


Şerif Yüzbaşıoğlu her nedense Nazar grubunun parçasını çok seviyor ve bunun birinci olmasını istiyordu. Nazar'ın rakipleri olarak kabul edilen Anadolu Majör grubunu zayıflatmahydı. Söylentilere göre önce Nükhet Duru ve grubunun birinci olacağı üzerine yazılar çıkıverdi basında. Bu grubun birinci olacağı önceden belli diye haberler yazıldı. Böylelikle Nükhet Duru ve arkadaşları ka- 


uygulamışlar. Çünkü meseleye, çarpık burjuva kavramlarıyla yaklaşmamışlar. 

Bu arada program dergisinde bir de Özdemir Nut- 
". Brecht de daha sonra 'Epik' denilen putu kendi elleriyle kırıp yerine hiç bir kalıba sığdırnlamıyacak 'Diyalektik Tiyatro’ kavramını getirmiştir". Yönetmen Beklan Algan ve uygulayıcılar da böyle mi düşünmüştür, bilemeyiz, ama bu konuda Kaethe Rüllcke-Weiler'den (8) aktaracağımız şu bilginin yeterli olduğu kanısındayız: "Віlindiği gibi Brecht, uzun süre kullanılmış olan "Ерік Tiyatro' kavramından, son yıllarda vazgeçmek gereğini duymuştu... şöyle yazıyordu: 'şimdi ерік tiyatrodan diyalektik tiyatroya geçişin deneyi içindeyiz. Görüşümüze ve amacımıza göre, bugüne kadarki epik tiyatro deneyimimiz ve tümüyle ерік tiyatro kavramı hiçbir şekilde andiyalektik (diyalektiğe aykırı) olmadığı gibi, diyalektik bir tiyatro da hiç bir şekilde epiksiz olamıyacaktır.. Epik tiyatro, yaptığımız ve yapacağımız tiyatro için herhalde ön şart olmakla beraber, toplumun yaratıcılığını ve değişebilirliğini henüz tek başına kapsamamaktadır." 

Evet, görüldüğü gibi Brecht epik kavramını hiçbir zaman put'laştırmamıştır ki, kırsın. Olsa olsa şimdi diyalektik kavramına “put” gibi yaklaşanlardır, bir zamanlar epik'i de putlaştıranlar. "Cesaret Апа” uygulamasında, oyunun özü ve ideolojik hizmeti gözden kaçırılıp, salt “deney” kavramının putlaştırılması gibi. 


(1) Bknz: Klassenbuch (Sınıf Kitabı) Cilt 3.S 31-33. 
Hitler'in faşist partisi bilindiği gibi böylesi birlikler üstüne kurulmuş, bayrak renkleri olan siyahbeyaz-kırmızı'ya (aynı zamanda Alman Milliyetçilerinin - Deutschnationallerin bayrağı) gamalı haç eklenerek faşizmin bayrağı olmuş, ama Hitler hep barışçı ve işçi dostu görünmeyi ihmal etmemiştir. 1919 başında sosyalist devrim hareketinin liderleri Karl Liebknecht ve Rosa Luxemburg'u öldürten Sosyal Demokrat Hükümet, 1920" de açıkça askeri darbe (Карр Darbesi) için yazı- da belirttiğimiz harekete giren birliklerden tek kiбіуі bile mahkum etmemiştir. Oysa darbe hare-Кейі gene ve ancak işçi sınıfının "genel grevi ile önlenebilmiştir. Bknz: Shirer, Nazi İmparatorlu- 
Zu, Cilt. 1 

(2) "Nazım Hikmet. Kemal Tahir'e Mapusaneden Mektuplar", S. 146, 20.3.1942 tarihli mektup ek sayfada Halide Edip'n Yücel Mecmuasındaki mülakatı üstüne 

(3) Milliyet Sanat Dergisi. Sayı 247. 17 Ekim 1977 

(4) (2)deki mektupta. Aynı yayın S. 144 

(5) Buna, örneğin Georg Lukacs "Eleştirel Gerçekçilik” diyor ve "perspektif yokluğu" şeklinde belirliyor. (Yazarın "Çağdaş Gerçekçiliğin Anlamı" adlı kitabı). Ancak daha geniş ve tutarlı inceleme için: "Gerçekçiliğin Tarihi". В. Suchkov Bilim Yayınları 

(6) Aslında sanatta biçimle öz arasındaki diyalektik bağ dolayısiyle, araç olarak seçildiği halde sanat olmaktan çıkarılmış “sanat”, sosyalist gerçekçi 

'öz"ü de ister istemez çarpıtır ve yokeder. Bunu görmemek, örneğin, ille makineli tüfek kullanacağım, ama makineli tüfekle hedefe en iyi nasıl nişan alınır, bunu öğrenmem hiç de gerekmez, diye tutturmağa benzer. 

(7) Bu konuda da başı Milliyet Sanat Dergisi'nin - özellikle sayı 198'den bu yana sürdürdüğü açık kampanya ile - çekmesi, hele bunu çok ilginç kaba inkar ve çarpıtmalardan kaçınmıyacak kadar gözü kararlılıkla yapması (örnekleri ayrı bir incelemede verilecek durumdadır) o dergi için, yazımızda "burjuva dergisi" dememize yeterli bir argümandır. 


Ф (8) Yazarın "Die Dramaturgie Brechts" adlı kitabın- 


da 2. nolu nottan. 


muoyu ğpünde küçük düşürülmeye çalışıldı. Finallerde ise durum çok basitti. 
Toplam puanı düşürmek Nükhet Duru ve arkadaşlarının birinci olmamalarını sağlamak için yeterliydi. Önder Bali ve Şerif Yüzbaşıoğlu bu gruba 5 puan üzerinden 1 puan verdiler. Grubun toplam notu düşünce Paris düşleri de yok oluverdi. Nazar grubuna yeni yolların açıması sağlanıvermişti. 

Şerif Yüzbaşıoğlu ve Önder Bali daha önce 5 üzerinden 5 notla finale biraktıkları parçaya, fikir değiştirerek 1 
veriverdiler. Bu durum jüri üyelerinden Selçuk Sun'un çileden çıkmasına yetti de arttı bile. Selçuk Sun basın toplantıları düzenliyerek, TRT yönetim kurulu- na mektuplar yazarak durumu açıklamaya çalıştı. İyiniyetli bir çabaydı onunki, donkişotluk gibi bir şey. Çünkü Eurovision Şerif Yüzbaşıoğlu'na uğurlu gelmiş koskoca değirmen oluvermişti. Selçuk 
Suri ne yapabilirdi ki. 
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KAMUOYUNDA BÜYÜK YANKILAR 


UYANDIRAN MESS GREVLERİNİN SONA 
ЕКІСІ İLE İLGİLİ OLARAK TÜRKİYE IŞ- 
ÇI PARTİSİ MERKEZ KİTLE ÖRGÜTLERİ 
BÜROSU SEKRETERİ OSMAN SAKALSIZ 
YURÜYÜŞ'ÜN SORULARINI YANITLADI. 


AFFEDİLMEYECEKT 


başlangıç ve bitiş 


Жж Modenİş'in MESS ile yaptığı sözleşme ile neler sağlandı? Grev ve grev sonuçlarını kisaca değerlendirir misiniz? 

Y Sözleşme ile getirilen somut ekonomik kazanımlarla diğer kalıcı kazanımlara ilişkin net birşey söyleyebilme olanağına henüz sahip değiliz. Veriler de henüz hem çok kıt; hem de "Politika" Gazetesinde veya diğer basında yansıtılan şekliyle, işçilerin tepkileri birbirinden farklıdır. Yalnızca bir noktanın altını bugünden çizmek gerekiyor: O da, Maden-İş sendikası yönetiminin, sözleşmeleri yansıtmadaki tavırlaп. 

Hatırlanacağı gibi, Maden-İş Sendikası, grevlere başlamak üzere Spor ve Sergi Sarayı'nda düzenlediği toplantıda, ücret zammını tartışmaya açmamıştı. 
Grev nedenlerini, kalıcı kazanım diyebileceğimiz 7 ilke maddeye: DGM'den dolayı işten çıkarılan 1150 
Maden-İş üyesinin tekrar işe alınmasına, kıdem tazminatlarının yasada belirtilen sürenin üzerine çıkarılmasına (45 gün), yıllık ücretli izinlerin her kademesinin birer hafta uzatılmasına, işten çıkarılan işçiye yeni bir iş buluncaya kadar (en çok altı ay) maaşının % 75'іпіп işverence ödenmesinin işverence kabul edilmesine, haftalık çalışma süresinin 45 saate indirilmeine, 1 Mayıs'ın işçi bayramı olarak kabul edili 

lerinde sendika у 

пеп kabul edilmesine, yani grup sözieşmesinin reddi- ne dayandırmış ve uğrunda mücadele edilmesi gerekli hedefler olarak bunları işçi temsilcilerinin onayına sunmuşlardı. 

Grevin nedeni başlangıçta buydu; ve bu amaçlar, işçilerin aktif talepleri haline getirilmeliydi. Maden-İş'in başlattığı grevlerin söz konusu olduğu işyerlerinde bir öncekidönemtoplu iş sözleşmelerinin bitiş tarihleri çok farklı olmasına rağmen; bugün dahi sendikaca açıklanmayan ve bilinmeyen|!) nedenlerle greve başlama tarihleri aynı duruma getirilerek, toplu greve, bu işkolunda yaygın grev uygulamasına geçildi. 

Boyutları böylesine geniş olan bir grev, bir anlamda niteliği gereği, küçük çapta olsa bile diğer grevlerden (tek tek işyeri grevlerinden) hem örgütlenmesi, hem mücadele perspektifi ve hem de yandaş olabilecek diğer güç ve örgütler açısından çok büyük farklılıklar gösterir. Mücadele açısından çok önemli olan bu farkları görmeden; bunları ciddi bir değerlendirmeden geçirip buna uygun anlayışı, yaklaşımı ve örgütlenmeyi sağlamadan işe başlamak, veya başladıktan sonra söz konusu noktaları görmezlikten gelmek, eğer kasıtlı değilse, objektif olarak yöneticiler için ihanet sayılabilecek bir sınıfsal ve siyasal körlük sayılmak gerekir. Çünkü konuyla uzaktan yakından ilgili olan birçok kesimin de bildiği gibi, MESS bundan 3 yıl önce yaptığı genel kurulda işkolu düzeyinde grup sözleşmesine gidilmesini savunmuş, kararlaştırınış ve bunun için mücadele edilmesini vurgulamıştı. 

Sözü edilen grevin başlamasından önceki durumuna, hazırlık çabalarına, anlayış ve yaklaşımlara bakıldığında; ve yine grev sırasındaki ve sonrasındaki tavırlara bakıldığında, işçi kesiminin en öncü işkolundaki bu mücadelenin, yöneticilerin gafleti ve siyasal ve sınıfsal körlükleri ile, ulaşılabilecek hedeflerin çok gerisine düştüğü çok açık bir şekilde görülür. 


Жж Maden-İş grevlerinin farklı niteliğini belirttiniz. Bunun tek tek işyeri grevlerinden farklı olduğu- na işaret ettiniz. Bu farklılığı göz бпіпсз bulundurarak, sizce yönetimce yapılması gereken neler yapılmadı, veya yapılmaması gereken neler yapıldı, kısaca anlatır mısınız? 


& Sorunuz, böyle bir mülakatın kapsamına sığmayacak kadar geniş. Bu nedenle madde madde ve arabaşlıklarla cevap vermek istiyorum. 

1. Önce, Maden-İş yönetimi, 1975 DİSK kongresini takip eden günlerden itibaren başlayan ve giderek hızlanan bir şekilde, ilerici sendikal hareket için hem belirleyici ve hem de temel ilke sayılan "tabanın söz ve karar sahibi olma" ilkesini sistemli olarak özünden boşaltma ve İşletmeme sürecine soktu. Başka bir deyişle, söz konusu ilkenin uygulanmaması demek olan sendika kademelerinin: (temsilci, baştemsilci ve yöneticilerin) seçimle saptanması ortadan kaldırıldı. Politik görüşler esas alınarak, o görüşlere uymayanlar tasfiye edildiler. Bu durum, özellikle grev öncesi çalışma ve hazırlıklar için, grevin kaderi demek olan grevci işçilerin (politik görüşleri ne olursa olsun) birliğini sağlamak görev ve sorumluluğunu ortadan kaldırdı. 
Bu da hem işçilerin kendi aralarında hem de sendika kademeleriyle kendileri arasında oluşması gereken gü- 


ven ve bütünlüğü sarstı, Sarsmaktan da öte bunun yok olması sürecini başlattı. 

2. Mücadelede düşman gücünü hesaplamak, bu gücün muhtemel biçimlerini özellikle zaman unsuru esas alındığında güçlenebilme olasılığını göz önüne almak, diğer temel kurallardan biridir. МЕ551п bu anlamda bir değerlendirmeye tabi tutulup tutulmadığını bilemiyorum. Ancak Maden-İş'in, MESS'i bu anlamda değerlendirmiş olduğunu varsaysak bile; Maden-İş yönetim'nin grevi başlatma zamanı ve bu zamanın koşulları ele alındığında açık bir körlüğün, diğer bir deyişle, sosyal demokrasinin merhametine işçilerin şanlı mücadelesinin teslim edildiğini; işçilerin gücünün еѕаѕ уе temel alınması gerekliliği yerine bir Содот haline getirilen muhtemel CHP iktidarından çözüm geleceğinin esas alındığını görüyoruz. 

3. Grev sonrasında, işçilere gidilerek bilimsel 505- yalist olmanın en belirleyici unsuru olan yapılan bir iş ile bu işi yapanların tüm sonuçlarıyla, hata ve sevaplaпуіа eleştiri ve özeleştiri yapma zorunlulukları yeri- 


-ne; sonuçları açısından greve başlanan güne göre daha | 


gerilere düşen ve sarı sendikaların geçici kazanımı de- е пйеп ücret zammını ön plana çıkartıp işçilerin gözünü boyadıkları gibi bir göz boyamaya ve reklam şii 

rinin reklam anlayışını yansıtan bir mun 


һ tir sanırım. ьа 
— 


ж Bugün Maden-İş yönetiminin grup ni çeşitli demeçlerle savunur duruma gelmesini yorumluyorsunuz? 


т" Bugün grup sözleşmelerini savunan Kemal Türkler ve Maden-İş yönetimi “biz grup sözleşmeleri- ne, topluca grev yapamayacağımız endişesi İle karşı idik. Şimdi bunu da ispatladık. Artık korkmuyoruz" demektedirler. 

Başlangıçta bu korkuyu duyanların, sözleşmelerinin bitiş tarihleri farklı olan işyerlerinde grev uygulamasını aynı zamana bırakmalarını ve başlatmalarını nasıl izah edeceklerini sormak gerekir. 

İşverenlerin birleşmesinin, işçilerin mücadelesine, hak alma uğraşlarına katkıda bulunacağı görüşüne, işçl sınıfı tarihinde hiç rastlanmamıştır. Bu nokta üzerinde düşünmek ve cevap bulmak da bunu savunanlara düşmektedir. 

ж Peki sizce böylesine bir siyasal ve sınıfsal körtüğün yarattığı bu tahribatlar karşwında Maden-İş teki sosyalist, ilerici, işçiler, temsilciler, hele son Demir- 


Döküm olayı dadikkatealınırsa nasıl bir tavrın içinde olmalıdırlar? 


ъ Hemen, kısa ve açık olarak cevap vereyim: Sorumlu ve ciddi sosyalist, ilerici, demokrat işçilerin bugüne kadar yaptıklarını yapmak. Yani, bazı Işyerlerinde görülen ve bir kısmında da bu anlamda propagandası yapılan Maden-İş'ten ayrılmalara karşı çıkmak; yöneticileri amansızca sergilemek, anlatmak, ve metal işkolunu tasallutlarıyla tehdit eden yöneticilerin maskelerini alaşağı ederek onları uzaklaştırmak gerekir. Bugün için bu tavır, doğru ve alınması gereken tavırdır. 

Ancak hemen belirteyim Кі, ileridilik adına, bllimsel sosyalistlik adına yapılan ihanetier, ne діл, пе bugiin, ne de yarın unutulmayacak ve affedilmeyecektir. 

Kesinlikle inanıyorum ki, işçi sınıfımız bu dar boğazı mutlaka geçecek, yaralarını hızla saracak ve iyileştirecektir. 


